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Veertig

Veertig jaren
de woestijn
in gaan

veertig weken
het kind
dragen

veertig dagen
het kwaad
weerstaan

(Aukje Wijma)

'Kijk! Door Jezus’ ogen’ dat is het thema van Kerk in Actie Utrecht
voor de Veertigdagentijd 2026. Dit thema sluit aan bij het
jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland: 'Kijk! Laat je
verrassen door het werk van Gods Geest’.

De Geest nodigt ons uit om in het spoor van Jezus te gaan en met
nieuwe ogen te kijken naar mensen om ons heen én naar mensen
ver weg, die hunkeren naar perspectief. Met ogen vol aandacht en
liefde, die zien wat vaak over het hoofd wordt gezien.

De afbeelding op de voorzijde komt van de ‘Petrus
Veertigdagentijdkalender 2026’ met daaronder het logo van het
jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland.

Met het ‘Veertigdagenboekje 2026" wil de commissie Kerk in Actie
Vroomshoop ‘verbinding leggen’” met het thema, via gedichten,
gebeden, citaten, verhaaltjes, afbeeldingen etc.

Bijdragen zijn aangereikt door ‘eigen’ gemeenteleden en mensen
van buiten onze kerkelijke gemeente (ook van eerdere jaargangen).
Behoefte om te reageren op bijdragen uit het ‘Veertigdagenboekje’;
neem dan contact op met Harry Lantink (tel. 0546 - 64 31 28) of
mail hlantink@hotmail.com.

Veel leesplezier.


mailto:hlantink@hotmail.com

Woensdag 18 februari 2026
~ Aswoensdag ~

Verbrande palmtakjes
Vormen onze as
Carnaval is voorbij
Het wordt stil
Stof zijt gij
Horen we zeggen
Je bent getekend
Met de as
Wel 40 dagen lang
We komen tot inkeer
Het brengt verandering
Voor onszelf en de ander
Jezus neemt het kruis van ons over
En zegt begin opnieuw
Het is volbracht!

(Riemke Koopmans)




Donderdag 19 februari 2026

Door de ogen van Jezus
zie je alles heel anders.
Door de ogen van Jezus
zijn de minsten het meest.
Door de ogen van Jezus
vult je hart zich met liefde,
wil je steeds meer gaan leven
door de kracht van Zijn Geest.
Door de ogen van Jezus
draag je andermans lasten,
deel je mee in hun blijdschap,
in hun moeiten en pijn.
Door de ogen van Jezus
kun je and'ren vergeven
omdat Jezus aan 't kruishout
zélf de minste wou zijn.....

: AS[6
IKTIH metdeaadnvan Jezus
“HontStaater eenidlepe

met de mensen om

je heen




Vrijdag 20 februari 2026

Jezus - Toon Hermans

Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten

en ik weet haast niets van hoe hij sprak en hoe hij keek
'k zou willen weten hoe hij liep en hoe hij lachte

'k zou willen weten hoe hij door zijn haren streek

'k zou willen weten of Hij appels at of noten

en hoe hij hoestte als hij bij de oever stond

hoe hij zijn baard geknipt heeft en zijn neus gesnoten
iets van zijn oogopslag, zijn tanden en zijn mond

en hoe hij sliep en hij heeft ontbeten

en of hij koffie dronk of thee bij het ontbijt

en of hij weles met de deuren heeft gesmeten
en of hij hield van knoflook of van zoetigheid

maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen

wat hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed
want ik zoek de kleuren van zijn kleed en zijn sandalen
ik zoek gewoon de Man van Nazareth




Zaterdag 21 februari 2026

Ik wens je wat licht

in momenten van zorgen
ik wens je wat hoop

en wat uitzicht op morgen
Ik wens je wat warmte

in kil-grijze dagen;

ik wens je een antwoord
bij twijfels en vragen.

Ik wens je een hand

die je verder geleidt,
een stralende glimlach
die je vrienden verblijdt.
Ik wens je een plaats,
om bij regen te schuilen.
Ik wens je een mens

die niet schrikt van je huilen.

Ik wens je Gods zegen
over de komende jaren

dat Hij je steeds in zijn liefde

mag blijven bewaren.

(Frans Weerts)

Ik wens je wat zachtheid
als woorden te hard zijn,
wat vreugde en vrede

als gedachten te zwart zijn
Ik wens je wat rust
Temidden van je werk;

Ik wens je wat stilte,

het make je sterk.

Ik wens je een bloem

om je dagen op te fleuren
en een vriendelijke gebaar
om weer bij te fleuren.




Zondag 22 februari 2026

Mens voor mij

Af en toe
komen ze op mijn weg,

mensen
die mij omringen
met hun warmte,

woorden spreken
die gloeien,
woorden van vuur,

mensen
die mij hoop geven,
mij weer bezielen.

Af en toe o God
komen ze op mijn weg,

mensen
die hartveroverend
mens voor mij zijn,

lichtende gestalten
Van U.

(Hans Bouma uit:
‘Een leven lang bidden’)




Maandag 23 februari 2026

‘Kerst in - Kerst uit’

Er zijn nog altijd zwervende mensen
ver weg, maar ook heel dichtbij,

in een hoekje diep verscholen,
beroofd van hoop, en vogelvrij.

Er zijn nog altijd vluchtende mensen

- hoe lang al lijden en kommeren zij? -
op weg naar de echte vrede

in een onvoorstelbaar lange rij.

Er zijn nog altijd zoekende mensen,
naar de stal waar kleur niet telt,
met blank, bruin, zwart tezamen,
waar géén recht der sterksten geldt.

Bepakt en zwaar beladen

sjokken zij de eeuwen door

naar het Kind waarvoor de wereld
nimmer kracht en hoop verloor.

Kerstmis, opnieuw een sterk verlangen
naar een waarachtig thuisgevoel,

naar een warm zich veilig weten;

een oerbelangrijk levensdoel!

(Christianne van de Wal — Oirschot)
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Dinsdag 24 februari 2026

Tot het uiterste

Z6 mens zijn
dat je ook medemens,
ook medeschepsel bent,

niet opgaan in jezelf,
niet leven
beneden je niveau,

op weg gaan naar de ander,
hem omringen met aandacht,
vechten voor z'n geluk,

z6 mens zijn
dat je niet vereenzaamt,
niet verschrompeilt,

z6 mens zijn
dat je solidair bent,
je verantwoordelijkheid voelt —

dat je leeft,
leeft tot het uiterste,
samenleeft.

(Hans Bouwma uit Medemens 4)




Woensdag 25 februari 2026

WAAR LIEFDE MENSEN SAMENVOEGT

Waar liefde mensen samenvoegt,
worden stenen een paleis,
de kille straat een lentetuin,

de hel een paradijs.

Een land van licht en zonneschijn,
een haard waar men zich warmt:
Een overvolle beker wijn,

een mens die je omarmt.

De deur roept je een welkom toe,
een stoel staat voor je klaar;

de tafel is gastvrij gedekf,

een heerlijk avondmaal.




Donderdag 26 februari 2026

Vermoeide reiziger,
welkom in dit huis,
hier is een stoel voor wie moe is,
hier is hoop voor wie verdwaald is,
hier is liefde voor wie vol wrok is,
hier is geloof voor wie twijfelt,
hier ben je thuis,
hier ben je verwacht,
zoals je bent, want
zo dikwijls heeft God naar jou gezocht,
zo dikwijls heeft Hij op jou gewacht,
uren, dagen, maanden, jaren misschien?
Sta even stil,
bewonder de schoonheid van deze kerk.
Adem het verleden van dit huis,
Jje eigen nieuw begin.
Sluit je ogen,
word even stil,
want in de stilte
hoor je de echo van Gods woord,
ga even zitten,
hol hier jezelf niet voorbij,
vouw je handen,
open je hart,
bid en als je dat niet kan,
als je niet geloven kan
omdat je pijn hebt,
ga dan naar je eigen huis met de groet:
Sjaloom,
Vrede en alle goeds.




Vrijdag 27 februari 2026

Een hele wereld heb jij ons gegeven

Aarde zee en lucht

regen zon en wind
planten bloemen bomen
dieren vogels vissen

de weelde van een paradijs

een nieuwe wereld geef jij ons te scheppen
huizen en torens

dorpen en steden

akkers wegen en bruggen

voedsel kleding rijkdom

de weelde van een overvloed

een andere wereld wil jij met ons bouwen
mensen met mensen

vrienden met elkaar

mannen vrouwen kinderen

zorgen vreugde werken

de weelde van genegenheid.

(Herman Mertens)




Zaterdag 28 februari 2026

Vader - moeder

Ik zie weer terug op een familiefoto

hoe veilig het geweest is bij ons thuis.

De meisjes speelden met een poppenhuis,
de jongens met een voetbal of een auto.

De oude rolpatronen legden vast

hoe men de taken onderling verdeelde.

mijn broertje dat met knuffelbeertjes speelde,
was anders, hij kwam later uit de kast.

Vandaag de dag is alles meer 'fluide'
en wie zich eenzaam voelt en onbeschermd,
kent die de naam die hoop en troost kan bieden,

de Ene die zich over ons ontfermt?
De Vader die ons kent tot op het bot,
heet 'El Shaddai', de moederborst van God.

(EO Visie - Rikkert Zuiderveld)




Zondag 1 maart 2026

Hij leeft en wij met Hem

Hoe kijkt Jezus
naar de wereld

om Hem heen.

Dat laat zich raden.
Of weten wij

dat uit de Bijbel?

De stal in Bethlehem
staat voor eenvoud

en oprechtheid.

Niet de aanzienlijken gaan
als eersten naar binnen.
Veelzeggend toch.

Het zijn de herders,

ruwe bonken

en blanke pit.

Dat zonder opsmuk,
recht uit het hart.

Dan van kribbe naar kruis
eenvoudige discipelen
en liefdevolle vrouwen.

Wat leert ons dit?

Jezus kwam om te dienen

en niet om gediend te worden.
Geldt ook voor ons.

Het Licht

heeft de duisternis overwonnen,
een zeker weten

en een vast vertrouwen.

Hij leeft en wij met Hem.

(Hans Nieboer)




Maandag 2 maart 2026

Heer,

ontferm U,
over de mensen die ernstig ziek zijn
en eenzaam en alleen,
omdat ze hun naasten niet mogen besmetten.

Ontferm U
over de mensen,
die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun stervensuur.

Ontferm U over de mensen in de zorg, de artsen en de verpleging,
die misschien binnenkort moeten beslissen
hoe beperkte middelen ingezet worden.

Heer, ontferm U
over onze angst
om onze dierbaren, om onszelf.

Ontferm U over onze zorgen
over werk dat stil komt te liggen,
over opdrachten die niet doorgaan,
over financiéle gevolgen voor ons huishouden.

Geef ons moed en rust,
dat ons leven in Uw hand is,
dat we geborgen zijn in U,
omdat we dat altijd al waren.

Amen.

(Tom de Haan)

ger, ontferm U

pver onze angst ,
Dm onze dierbaren, om onszelf




Dinsdag 3 maart 2026

%’ )

Gebed aan het begin van de dag

Heer God,
alles wat ik heb,
alles wat ik ben,

alles wat ik doe,
bied ik U aan.

Kom en vervul mijn dag.

Schenk mij uw Geest,
dat in mijn denken,
spreken en handelen,
iets van uw stille aanwezigheid mag doorbreken.

Laat me niet enkel voor mezelf leven,
maar zoals Jezus,
verbonden met U

en gegeven aan mensen.

Amen
(Uit ‘Gebedsnetwerk van de Paus’- 21 maart 2016)




Woensdag 4 maart 2026

Gebed zonder woorden

Geen woorden meer,
mijn gedachten
Zijn tot rust gekomen,

op adem
kom ik bij U,

stilte
omringt mij,
doordringt mijn wezen,

en dan...
hoor ik uw stem,
een fluistering,

en weet
dat het goed is.

Amen

(door Margreet Verspuij-Visser)

LAAT LIEVER
UW HART ZONDER
WOORDEN ZIIN,
DAN UW WOORDEN
ZONDER HART.

JOHNBUNYAN ~ — .
(1628-1688)




Donderdag 5 maart 2026

Gebed

Ga dan op weg en laten hoop en verwachting je leiden,
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd,

ga en vertrouw op de Geest

die je van angst zal bevrijden.

Ga dan op weg en ontmoet op de reis medemensen.
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan, onder het gaan,

zul je de ander zien staan

en overschrijd je grenzen.

Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.
Ga en ontdek wat vandaag nog is verborgen.
Houd op het Licht

altijd je oog gericht.

Dat zal je kracht zijn voor morgen.

AMEN
(uit de Kerkbode, 7 juli 2025)




Vrijdag 6 maart 2026

Heer mijn God,
Aan het begin van deze nieuwe week kom ik tot U.

Ik bid U dat de komende dagen niet alleen vervuld
zullen zijn van mijn eigen gedachten en mijn gepieker,
maar dat er ruimte zal zijn om door U op andere
gedachten te worden gebracht.

Als ik deze week los probeer te komen van de waan
van de dag, als ik me terugtrek en probeer stil te
worden te midden van alle rumoer in mij en om

mij heen, wilt U mij dan aandachtig maken,

wilt U mij helpen me te concentreren op uw woord.

God, dat mijn leven zich mag vernieuwen,
door de kracht van uw Heilige Geest,

dat bid ik U, in Jezus’ naam,

Amen.

(Gebed uit het blad ‘Petrus’)




Zaterdag 7 maart 2026

In je hart

Vind troost in die momenten dat
het mooi was, dat het stroomde,
dat het was alsof je droomde,

dat je even leek te zweven,
dat je droomde: dit is leven.

dat je wist dat alles goed zat,
dat je niemand ooit z9 lief had

dat je thuiskwam na een lange reis
nog nooit zo dichtbij huis

vergeet de rest, de strijd, de smart,
de twijfel en het zwart

dan vind je op een dag,
misschien weer vrede in je hart.

(Ronald Wijnia)




Zondag 8 maart 2026

Hulpkracht

O ja, het leven

meer dan welkom
elke regendruppel
schitterend in het licht

zelfs de schaduw heeft
het in zich mij te behagen
weet mijn verdriet

naar de verte te dragen

een arm geeft mij steun
is mijn veerkracht

hoe heftig soms ook
de wervelwind

mijn deur weer vindt
mij waakzaam maakt

het is de toewijding

van de schepping
eerbiedwekkend toonbeeld
dat mij het meeste raakt

(Hilly Nicolay)




Maandag 9 maart 2026

Zonnelied

(naar een tekst van Franciscus van Assisi)

Allerhoogste Heer die alles draagt,
heel de wereld straalt van uw zegen.
De schepping zingt uw diepste naam.

Heer van licht en liefde, wees geprezen.

Door de zon, de grote broer, kijk hem eens stralen,
net als U verlicht en koestert hij de aarde.
Door de maan, de zus van licht, met alle sterren:
duizend lampjes in de eindeloze verte.

Door de wind, de broer die altijd wil bewegen.
Hij mag waaien waar hij wil en brengt ons leven.
Alleluia!

Door het water, onze zus, zo fris en helder.

Zij brengt leven en stroomt nederig weer verder.
Door het vuur, de broer, zo mooi met al zijn vonken.
Kijk, zijn viammen dansen vrolijk in het donker.
Door de aarde, onze zus met al haar bloemen.
Als een moeder blijft ze dragen, blijft ze voeden.
Alleluia!

Door uw kinderen die anderen vergeven.
Dankzij hen is er weer ruimte om te leven.
Door de mensen die het lijden met U delen.
Uit uw hand ontvangen zij een kroon van vrede.
Door de dood, de zus die komt om ons te halen:
dag van vrede voor wie leeft van uw genade.
Dank U dat wij in dit loflied mogen leven,
en dat wij U mogen dienen hier beneden.
Alleluia!




Dinsdag 10 maart 2026

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,

is leven van genade

buiten de eeuwigheid,

is leven van de woorden

die opgeschreven staan

en net als Jezus worden

die 't ons heeft voorgedaan.

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,

is komen uit het water

en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,

dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,

de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,

de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,

dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:

de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde

de duivel wederstaan.

(Lied 538 - Willem Barnard
bij Matthelis 4,1-11)




Woensdag 11 maart 2026
~ Biddag voor Gewas en Arbeid ~

Laat al mijn werk gezegend zijn
en geef mijn arbeid zin.

Laat in mijn huis uw vrede zijn
en zegen mijn gezin.

Geef mij vandaag de rust en kracht
voor elke taak die op mij wacht.
Dat ik mij niet voor niets vermoei;
breng alles wat ik doe tot bloei.

Laat al mijn werk tot zegen zijn
voor mensen om mij heen.
Laat in mijn hart uw vrede zijn
en werk zelf door mij heen.

Maak mij als zout dat smaak verspreidt.
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,
tot ieder woord en elke daad

mijn Vaders liefde tastbaar maakt.

Laat al mijn werk geheiligd zijn,
een dienst tot eer van U.

Laat mij oprecht, integer zijn;
een spiegelbeeld van U.

Werk door uw Geest met kracht in mij,
tot uw karakter groeit in mij.

Voltooi het werk dat U begon,

tot aan de dag dat Christus komt.

(Selab§ D5Fr B8¢cf508frB8DYYUBFSsS6080Kkfj Yoa



Donderdag 12 maart 2026

Hij droeg onze smerten

T'en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten,
Noch die verradelijk u togen voor 't gericht,
Noch die versmadelijk u spogen in 't gezicht,
Noch die u knevelden, en stieten u vol puisten,

T'en zijn de krijgs-lui niet die met hun felle vuisten
De rietstok hebben of de hamer opgelicht,

Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,

Of over uwe rok tsaam dobbelden en tuisten:

Ik ben't, 6 Heer, ik ben 't die u dit hebt gedaan,
Ik ben de zware boom die u had overlaen,
Ik ben de taaie streng waarmee gij ging gebonden,

De nagel, en de speer, de gesel die u sloeg,
De bloed-bedropen kroon die uwe schedel droeg:
Want dit is al geschied, helaas! om mijne zonden.

(Jacobus Revius uit ‘Over-Ysselsche Sangen en Dichten - 1630)
(Lied 110 uit muziekbundel 'Elk zing' Zijn lof')




Vrijdag 13 maart 2026

Hij is opgestaan.

Toen Hij alles had volbracht
stierf Gods Zoon; de dag werd nacht.
De onschuldige droeg schuld.
Onze hoop in dood gehuld.

Maar de dood hield hem niet vast;
Hij kwam levend uit het graf.
Christus heeft het laatste woord;
het wordt overal gehoord:

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan.
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
Hij leeft, mijn Jezus leeft.

Halleluja, Hij verrees,
die de macht van zonde breekt.
Zeg het voort: de liefde wint!
Heel de kerk van Christus zingt:

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan.
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
Hij leeft, mijn Jezus leeft.

Door zijn leven, leven wij.
Er is hoop, de weg is vrij.
Niets staat tussen God en ons,
omdat Jezus overwon!

(Sela)

DOOR ZIJN LEVEN,
LEVEN W0
ER'IS HOOP,

DE WEC IS VR

NIETS STAAT TUSSEN
COD EN ONS
OMDAT JEZUS
OVERWON!




Zaterdag 14 maart 2026

Indien ik je dragen kon

Indien ik je dragen kon
over de diepe grachten
van je gesukkel en je angsten heen,
dan droeg ik je, uren en dagen lang.

Indien ik de woorden kende om antwoord te geven
op je duizend vragen over leven, over jezelf,

over liefhebben en gelukkig worden,

dan praatte ik met je, uren en dagen lang.

Indien ik vrede in je hart kon planten,
door geduldig te wachten en te hopen,
tot het zaad van vrede in je openbrak,
dan wachtte ik, uren en dagen lang.

Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart aan
onmacht, ontevredenheid en onverwerkt verdriet,
dan bleef ik naast je staan, uren en dagen lang.

Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij
en ik weet niet alles en ik kan niet zoveel....... ,
ik ben maar een vriend op je weg, al uren en dagen lang.

En ik kan alleen maar hopen dat je dit weet:
je hoeft nooit alleen te vechten of te huilen
als je een vriend hebt voor uren en dagen lang!

(Marcel Weemaes uit ‘Van Maria Lichtmis tot Pinksteren’)




Zondag 15 maart 2026

Met alle ogen

Dat wij niet gewoon raken o God —
aan het licht, aan de bomen, de vogels,
de mensen om ons heen. Aan U.

Dat wij niet
buiten het geheim komen te staan.

Dat wij innerlijk niet dichtslibben,
langzaam maar zeker verschrompelen.

Ziende blind. Bewaar ons ervoor.
Dat wij kijken, telkens weer kijken
met alle ogen die we rijk zijn,

dat we kijken
met de ogen van onze ziel.

O God,
dat wij ons iedere dag weer verwonderen.

Alleen zolang we ons verwonderen,
leven we. Zijn we mens, vitaal mens.

(Hans Bouma uit
‘Een leven lang bidden’)




Maandag 16 maart 2026




Dinsdag 17 maart 2026

Mijn ogen zijn altijd op jou gericht,
jij wandelt met Mij in het licht.
Wanneer er iets is..

Ik sta voor je klaar,

Ik nodig je uit:

Vertel het Mij maar!

Ik begrijp jou zo goed,

Ik stel je gerust,
en geef je Mijn

Veedle evt wast




Woensdag 18 maart 2026

VARIA

Vrede is... een dokter in de buurt
Vrede is... schoon drinkwater
Vrede is... hout in de winter

Vrede is... het delen van je oogst

Vrede is... warmte in huis
Vrede is... leven van je eigen boerderij

Vrede is... voedsel als er nood is
Vrede is... bruggen bouwen
Vrede is... een luisterend oor

Vrede is...
Wat is vrede voor u?

Christus brengt mensen bij elkaar die anders nooit bij elkaar zouden
zZijn gekomen (Gert-Jan Segers)

Ik word elke dag opnieuw geraakt door het geloof van gewone mensen
(Ronald Cornelissen, bisschop GroningenlLeeuwarden)

Volgens Yehuda Bauer (professor Holocaust studies) zijn 10 geboden

niet genoeg, maar is er een 11 gebod nodig , dat zegt:

‘“"Wees geen dader, wees geen s/l achto
toeschouwer .’
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Donderdag 19 maart 2026

Ik Gew wiet wal ik doe
Ik G wiet wal ik heb
Uk Best il wal wengen over me geggen
Wk on Gody geliekde kind
Dat i wie ik ben
Niewand, ket dal var we aftemen
Ik beek we tewmaken
Ik M%fo aagten
Ik kan Jezusy verlibuven
en Zijut liekde wet
de weneld, delen




Vrijdag 20 maart 2026

Wanneer zonnestralen kou vervangen
We naar zonder jas verlangen

We uit de wind op het terras
Vergeten hoe de winter was

Dan ruik ik lente
Proef ik lente
Voel ik lente

Het leven voelt veel lichter

Geluk zit achter op mijn fiets

Het springt met lammetjes door de wei
En soms

Soms is het er gewoon

Zelfs al doe ik niets

Het is lente
Volop lente

Overal zit goud verstopt

Wat is de lente fijn

Kon het maar elke dag

Een heel klein beetje lente zijn
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De lente van 2026 begint officieel op 20 maart 2026 en duurt tot 21 juni 2026. Dit
seizoen staat in het teken van nieuw leven, langere dagen en een aangename
temperatuur. De natuur ontwaakt uit haar winterslaap, bloemen beginnen te bloeien
en de temperaturen lopen langzaam op.




Zaterdag 21 maart 2026

Het voorjaar komt, de knoppen breken
en bloesems geven taal en teken.

De vogels zingen.

God wat is dit mooi.

Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi.
Maar kan niet.

Deze dagen staat tussen de takken
uw bebloed gelaat.

De bomen lopen wonderbaarlijk uit
rond uw verminkte, naakte huid.
Spijkers die hand en hout doorboren,
de aarde bloeit als nooit tevoren.

Ik hunker naar wat gaande is,

naar opbloei, naar verrijzenis.

Maar kan het voorjaar nog niet aan,
eerst moet de Heer zijn opgestaan.




Zondag 22 maart 2026

Morgen is voor ons verborgen

Morgen-is voor ons verborgen,
morgen-dat weet God alleen.
En geen sterveling, geen één,
kan ook maar één dag of uur
blikken in Gods raadsbestuur.

Morgen-is voor ons verborgen.
Is het vreugd of ongeval?

Ach, wij weten niet met al,
wat de dag van morgen geven,
of wat hij ons nemen zal.

Morgen-is voor ons verborgen.
Zal ons hart te bloeien staan,
met Gods weelde overladn?
Zullen wij over Gods hoogten,
of ook door Zijn diepten gaan?

(Elise den Hartog)

IS VOOR ONS VERBORGEN.
U EN Ik, W13 WETEN NIET
WAT DE DAG VAN MORGEN BIEDT,
HMAAR DIE 'T HEELAL OMSPANT
HOUDT 00K 'MORGEN'

& foreien Meier Sty




Maandag 23 maart 2026

Ik geloof in God die liefde is.
Hij is de oerbron van alle leven, in alle tijden

Ik geloof in Jezus Christus, wiens leven liefde was,
bezield van de Geest,
naar het lichaam kind van Maria, zuiver van aard.

Ik geloof in Hem die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
die gekruisigd is, gestorven en begraven.

Ik geloof in Hem die door het diepste dal gegaan is

en desondanks niet dood is maar leeft onder en in ons,
die zijn naam dragen en zijn leven vieren.

Ik geloof in de Geest die ons verwarmt en bezielt
en ons aanzet tot een leven in liefde.

Ik geloof dat zij, die in de liefde geloven,
niet sterven in eeuwigheid.

Ik geloof in de kerk, in alle kerken

waarin Jezus’ nagedachtenis gevierd wordt.

Ik geloof dat er een blijvende band is tussen hen die leven
en hen, die naar het lichaam gestorven zijn.

Ik geloof en belijd dat er vergiffenis is voor alle denkbare kwaad
omdat de liefde barmhartig is, eindeloos barmhartig.

Daarom zal de dood nooit de totale mens raken.

De Geest is onuitwisbaar.

Zo geloof ik dat het is.

(Geloofsbelijdenis gelezen in het Dominicanenklooster te Zwolle)

N TN




Dinsdag 24 maart 2026
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Jezus ging rond bij de mensen.

Hij vertelde over zijn droom van een nieuwe wereld.

Hij leerde dat God voor hen zorgt als een liefhebbende vader en moeder.
Hij nodigde alle mensen uit om mee te werken aan die betere wereld.
Nu leeft die droom nog verder bij miljoenen mensen in de hele wereld.
Maar intussen is er heel wat gebeurd.

Die grote gemeenschap raakte verdeeld.

leder kreeg zijn eigen naam.

Er zijn protestanten, rooms-katholieken, Grieks- en Russisch-orthodoxen,
angelicanen, en nog anderen.

Met de gebedsweek voor de eenheid van christenen vieren wij dat God de
bron is van ons leven en dat wij allemaal willen samenwerken aan zijn Rijk
naar het voorbeeld van Jezus en in zijn Geest.

(Uit liturgie ‘Gebedsweek 2025’ in de Willibrorduskerk)




Woensdag 25 maart 2026

DANK GOD

Zie je nog de kleine dingen
waar je God voor danken mag?
De bomen die zo prachtig kleuren,
de vogeltjes die zingen,

dat kind dat huppelt over straat,
dat even naar je zwaait.

Die vrouw die vriend’lijk naar je knikt
terwijl je haar niet kent.

Het zijn Gods zegeningen,

al deze kleine dingen.

Dank God, voor wat U geeft

in een wereld vol van nood.

Uw liefde juist voor mij

is zo oneindig groot.

(Marry de Haan)

TEL
JE
ZEGENINGEN

(uit 'Van Huis tot huis' — Kerkblad NGK Ontmoetingskerk te Mariénberg)




Donderdag 26 maart 2026

11 zich verglst.
“If you leave me now’.
‘k Weet eigenlijk niet wat me meer trof,
~dit... of de liederen tot Gods lof.

(Van plaquette bij kerk in Hellendoorn)




Vrijdag 27 maart 2026

(Mariakapel Geerdijk)

IN-GETREDEN

In de kapel voor buitenlucht geborgd,
gaat stilte weven .....
Alleen de glazen wand
zorgt klepperend voor een gerucht van ‘t aardse leven.

Het grastapijt tussen de witte rafelstammen
leidt naar het dwarsig hout,
en langzaam waait er wat over
van 't geheim dat Hij ons mensen toevertrouwd.

Al schuilend word ik,
bij de witte dame,
in fluistervlagen nog meer gericht
op 't grote uitzicht van de hoop in bange dagen.




Zaterdag 28 maart 2026

Een blijde boodschap

Mijn geliefde kind,

Ik houd van jou.

Jij bent beminnelijk in mijn ogen.

Ik schiep jou precies zoals je bent.

Heb geen kritiek op jezelf omdat je niet
volmaakt bent in je eigen ogen.

Dat leidt slechts tot frustratie.

Wees vrij, wees jezelf.

Laat je niet opjagen door andere mensen.
Ik ben je Herder en ik wil je leiden, als je Mij
de kans wilt geven.

Luister en Ik zal je Mijn wil vertellen.

Ik bemin jou!

Wees niet bezig met jezelf, zie op naar Mij.
Ik zal jou veranderen, haast zonder dat je het
zelf merkt, maar niet als je het zelf probeert.
Ik wil niet vechten tegen jouw
krachtinspanningen.

Je bent van Mij.

Laat Mij jou beminnen.

Laat Mij aan jou vreugde, vrede en
vriendelijkheid geven.

Niemand anders kan dat; zie je dat niet?
Worstel niet zo, maar ontspan je in Mijn liefde.
Stop ermee, zelf iets te zijn en laat Mij jou
maken tot wat Ik graag wil.

Mijn liefde is voldoende.

Ik zal in al jouw behoeften voorzien.

Ik bemin jou!

Je hemelse Vader




Zondag 29 maart 2026
~ Palmzondag ~

Heer,

Vandaag nodigen we U uit:
Kom binnen in ons leven.
Laat ons Hosanna zingen.

Gezegend zult U zijn!

En morgen, hoe zal dat zijn?
Zullen we dan nog juichen?
Hoe snel zijn we vergeten,
kan de stemming omslaan.

We gaan met U op weg,
tenminste, dat proberen we,
struikelend, vragend,
tastend, vertwijfeld.

We gaan met U op weg
naar kruis en graf,
door duisternis en stilte,
op weg naar het licht.

Vandaag nodigen we U uit:
Kom binnen in ons leven.
Laat ons Hosanna zingen.

Gezegend zult U zijn!

(door Annemieke Bosman-Mohrmann)




Maandag 30 maart 2026

Geloven geeft een hoop liefde

Hoe lang kunnen wij dit nog dragen
Waarheden worden leugens

Leugens worden waarheden

Macht is alleen voor persoonlijk gewin
Persoonlijk gewin door de macht te grijpen
Ruzie wordt oorlog

Uitpraten kennen we dat nog

Geloof hoop en liefde

Is het antwoord

Als we onszelf klein willen maken
En niet in de war raken

Door negatieve krachten

Die de gedachten

Vertroebelen en niet verzachten

40 dagen is een geweldige tijd

Het roept ons op tot een andere strijd
Om elkaar geven

In vrede met elkaar leven

Leven naar de wil van God

En zijn geboden

Is niet beperkend of achterhaald
Maar opent deuren vrij vertaald

(Geerdijk ER 2025)




Dinsdag 31 maart 2026

De Emmaiisgangers

Wandelend in het licht

Met het Licht der wereld

En toch met omfloerste ogen
Die niet zien

Die niet herkennen
Herkenbaar toch?

Zo lopen wij

Door deze wereld

Hij gaat toch met je mee

De Opgestane, we zien het niet
We gaan onze eigen gang
Kijken niet op of om.

Daar is de man van Smarten
Die de Kruisweg ging

Om ons te verlossen

Van zonde en dood

Om de weg naar de Vader
Weer mogelijk te maken

Het onvoorstelbare is gebeurd
Een genadegift.

Zijn wij Emmausgangers

Of herkennen wij Zijn stem

En de zachte krachten

Zien wij Zijn ogen

Die vol liefde naar ons kijken

Die ons bemoedigen

Op de weg van vandaag en morgen
De weg, de waarheid en het leven.

(Hans Nieboer)




Woensdag 1 april 2026

Nooit meer alleen

Uw wakende ogen
om ons heen

wat een blijdschap
wat een rust

nooit meer alleen

Uw dierbare liefde
om ons heen

wat een vertroosting
wat een zekerheid
nooit meer alleen

(Hilly Nicolay)




Donderdag 2 april 2026
~ Witte Donderdag ~

Als ik ga, moet je niet huilen
want echt weg ben ik eigenlijk niet
mijn lichaam is duizend dingen
heb daarom niet zoveel verdriet

ik ben de wind
ik ben de regen
ik ben de zon
het jonge gras
ik ben de sneeuw
en duizend dingen
ik ben weer degene die ik was

En als je wakker wordt, bekijk dan
de bomen en de blauwe lucht
kijk naar de vlinders en de bloemen
en kijk naar de vogels in hun vlucht

Want al die duizend dingen ben ik
sinds ik mijn lichaam achterliet
die duizend dingen zijn mijn leven
dus zie je, echt weg ben ik niet




Vrijdag 3 april 2026
~ Goede Vrijdag ~

Voorwaar, ik zeg u heden zult u met mij in het paradijs zijn

Opgeraapt worden als je gevallen bent,

wie wil dat niet?

En hij was gevallen,

de gekruisigde crimineel naast Jezus.

Hij was de schrik van velen, een onmens.
Zijn leven had hij vergooid,
verspeeld.
Het kruis is zijn loon, verdiend.
Zo anders dan de man van
Nazareth naast hem.

Ik gruw van hem,

hij heeft het over zich afgeroepen.

‘Eigen schuld’ is het motto

dat op zijn voorhoofd staat geschreven.
Maar dan komt in hem
de zachte kracht naar boven.
Als een kwetsbaar kind vraagt
de schuldige aan de onschuldige:
vergeet me niet.

De man van Nazareth kijkt hem aan,
hij kijkt voorbij het nu, voorbij de schuld,
voorbij het verknalde leven, voorbij de verlorenheid.

Hij zegt: aan jou zal ik denken

wanneer ik aan de overkant kom.

Jij hebt deel aan mijn toekomst,
het is voor jou niet afgelopen.

Jouw duistere leven draag ik naar het licht.

Je moet God zijn
om dit te kunnen zeggen.




Zaterdag 4 april 2026
~ Stille Zaterdag / Paasnacht ~

Vader, in uw handen leg ik mijn geest

Hij dreigt te bezwijken.
Maar vreemd genoeg houdt het kruis hem staande,
het kruis schijnt zijn redding.

Is het waar dat door de dood het leven verschijnt?

Terwijl de duisternis om hem heen en in zijn binnenste dikker wordt,
ziet hij een verschijning,
daar in de verte: iemand wacht op hem.

Even denkt hij aan het verhaal dat hij ooit zelf heeft verteld:
de vader die op de zoon wacht,
de zoon die de handen van de vader grijpt,
vader en zoon die elkaar omhelzen, voor altijd samen.

Een vloed van vertrouwen welt in hem op.
Met de moed der wanhoop laat hij zijn leven los.

Met het laatste restje kracht schreeuwt hij een woord,
opgediept uit een psalm: Vader, in uw handen leg ik mijn geest.

Dan knakt het riet.
Zijn adem vlucht,
de aarde beeft,
de hemel zwijgt,
de zon gaat onder,
de nacht valt.

Het wordt stil,
oorverdovend stil.




Zondag 5 april 2026
~ Pasen ~

Pasen, de nieuwe dag

De wachters waken, het is nacht

ze houden bij Zijn graf de wacht.

Het graf van Hem, de Zoon van God.
de satan lacht, de wereld spot.

In 't oosten daagt een nieuwe dag
als plots op Goddelijk gezag

terwijl de aarde dreunt en beeft

de hemel juicht, Gods Zoon herleeft!

't Is een ondeelbaar ogenbilik,

de wachters vluchten, bleek van schrik
de hemel daalt op aarde neer

er lopen engelen heen en weer.

Een nieuwe dag, de dag der dagen
ze moeten van Gods heil gewagen.
ze jubelen "t uit aan hen die treuren
de boodschap van dit heilsgebeuren.

Juich nu o Christenvolk in nood

want Christus overwon de dood.

Een eeuw'ge dag vol hoop en leven

die door geen nacht meer wordt gedreven.

(N.N.)




Na Pasen .....

MIJN GEBED

Heer Jezus, als ik plotseling vandaag eens sterven zou,
heel onverwachts, onvoorbereid, zomaar ineens, heel gauw,
mag ik dan toch, als ik nu nog mijn handen voor U vouw
ook rekenen op de beloofde eeuwige trouw?

Ik ben gedoopt Heer en heb belijdenis gedaan
en ‘k heb voor U vaak in de bres gestaan,
maar het is waar, dat ik heel vaak, meer aan het leven hang.
En al mijn fouten komen nu in herinnering.

‘k Besef, dat het weinig goede dat ik deed, bij U niet telt
en dat straks in 't gericht een andere maatstaf geldt.
En daarom, Here Jezus, nu mijn tijd naar het einde snelt
en ik me, zelf misschien gauw, op uw tijd bij U meld,
vergeef me al mijn zonden, die ik heel mijn leven deed.

‘t Zijn er zoveel, ik noem ze niet, bang dat ik er één vergeet.
Maar Heer, U die mijn leven kent en alles van mij weet,
ik bid U, geef straks ook aan mij dat blinkend bruiloftskleed.
Geef Here mij een plaatsje aan uw dis, al is het maar klein,
bij allen, die door uw bloed gewassen zijn.

Doe me eten van uw brood en laat mij drinken van uw wijn.
O Heer, laat ook mijn familie bij je zijn.

(J. Bloemhof-Noppers)




Het gedicht ‘Mijn gebed’ op de vorige pagina was geplaatst in het
‘Veertigdagenboekje 2022’ en wel op zaterdag 12 maart 2022.

Op zondag 28 januari 2024 kwam onderstaande reactie binnen ‘bij de
redactie’:

Beste mensen van de kerk Vroomshoop,

Dit boekje vond ik op internet toen ik op zoek was naar de herkomst van de
tekst uit Mijn Gebed van J. Bloemhof-Noppers.

De eerste alinea van het gedicht heeft mijn vader overgeschreven. Het raakte
hem kennelijk heel diep.

Daarna, nu precies 60 jaar geleden, kwam hij bij een auto-ongeluk om het
leven en liet zijn vrouw en zes jonge kinderen, waarvan ik, toen 20 jaar, de
oudste was, achter.

Het is net of hij een vooruitziende blik heeft gehad.

Vandaag kreeg ik dit door mijn vader in zijn handschrift overgeschreven
gebed door mijn zus toegestuurd.

Het ontroert mij diep dit nu 60 jaar na zijn plotselinge dood in bezit te hebben
en de herkomst van het gedicht nu te kennen.

Heel hartelijk dank daarvoor.
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Bijdragen voor dit Veertigdagenboekje zijn aangeleverd door:
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Jans Otter Benny Reiling

Deetje Stuut Henry Uilhoorn
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Protestantse Kerk Nederland / diverse materialen
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