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‘Ga mee!’ 
 
Op reis naar verre oorden,  
waar velen nog nooit van hoorden.  
Historische plaatsen in de bijbel beschreven.  
‘Ga mee!’ op reis, met ons, prachtig, dat is niet overdreven.  
 
‘Ga mee!’, ontdek en ervaar,  
dat ik de reisverslagen daarom lees en bewaar;  
voor altijd, voor eeuwig hemelse oorden.  
Een prachtig leven niet te vangen in woorden.  
 
‘Ga mee!’, allemaal, niet één uitgezonderd.  
En vindt het ultieme geluk en wees verwonderd,  
over de grootsheid van God en zijn Zoon.  
Een leven in blijdschap waar ik dan bij hen woon.  
 
‘Ga mee!’ 
Gedwee  
Twijfel?  
Nee, ‘Ga mee!’     (ER Geerdijk 2023) 

 

‘Ga mee!’, is het jaarthema voor het seizoen 2023-2024 van Kerk 

in Actie Utrecht en de Protestantse Kerk in Nederland. 

‘Ga mee!’, in de bonte stoet van Jezus’ volgelingen; door Hem te 

volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk, van alle talen, 

culturen en achtergronden - een kleurrijk gezelschap van gelovigen 

die van elkaar leren, naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. 

‘Ga mee!’, in de Veertigdagentijd 2024 naar kerken en 

gemeenschappen in Colombia, Rwanda, Indonesië, Oeganda, 

Libanon en Nederland; laat je meenemen in de wereldwijde 

beweging van geloof, hoop en liefde. 

'Ga mee!’ symboliseert ook de illustratie op de voorzijde en komt 

van de paasgroetenkaart 2024 - ’De opstanding van Jezus uit de 

dood opent de weg vanuit het donker naar het licht.' 
 

'Ga mee!’ op reis door het ‘Veertigdagenboekje 2024’ van de 

commissie Kerk in Actie Vroomshoop, naar een moment van 

bezinning in de Veertigdagentijd, via gedichten, gebeden, citaten, 

verhaaltjes en afbeeldingen. 

Bijdragen zijn aangereikt door ‘eigen’ gemeenteleden en mensen 

van buiten onze kerkelijke gemeente (ook van eerdere jaargangen).  
 

Behoefte om te reageren op bijdragen uit het ‘Veertigdagenboekje’;  

neem dan contact op met Harry Lantink (tel. 0546 – 64 31 28) of 

mail hlantink@hotmail.com.   

Veel leesplezier. 

mailto:hlantink@hotmail.com


  

Woensdag 14 februari 2024 

~ Aswoensdag ~ Valentijnsdag ~ 
 

 
 

 
God is aanwezig, 
in ieder goed mens,  
die van je houdt,  
die je de moeite waard vindt,  
die met je meegaat en  
bij je blijft als de avond valt. 
 
God kijkt je aan,  
door de zachte ogen van ieder mens,  
die begrip voor je heeft.  
 
Hij is aanwezig, 
in ieder goed woord dat een troost en  
een steun voor je is.  
 
Hij is de hand op je schouder,  
die je moed geeft en  
je liefdevol terechtwijst, 
als je donkere wegen gaat. 
 
God is aanwezig, 
in de mond die je met liefde kust.  
Het is de warmte van zijn hart, 
die je voelt in elke omhelzing. 
 
(Phil Bosmans) 
 

 



  

Donderdag 15 februari 2024 
 

ONTMOETEN IS NIET MOETEN, TIJD MAKEN ….. 

1. Voor dezelfde dingen, op vaste momenten, om met meer aandacht te 
leven en zo de dag te heiligen en in het heden te leven. 

2. Voor bidden op vaste tijden, om zo met iedereen verbonden te zijn. 
3. Voor de stilte, om de stem van God en van de ander in je hart te horen. 
4. Voor de dankbaarheid: schrijf eens op wat er gebeurt op een dag en 

waar je dankbaar voor kunt zijn; stuur elke week zomaar een kaart 
naar een ander of bel eens per week naar een ander, het maakt de 
ander en jezelf dankbaar. 

5. Voor de vrede in je hart; sluit vrede, stop met de gebalde vuisten, laat 
los, toon je lege handen en sluit je vingers om vrede en vriendschap te 
sluiten - met lege handen kun je bidden. 

6. Voor eten aan tafel en ruimte maken voor de ander; als je echt 
ontmoeting wil en gemeenschapszin, maak dan ruimte voor de ander - 
Christelijk leven draait niet om jou, maar om de ander, en in de ander 
ontmoet je Christus en kun jezelf als mens groeien. 

7. Voor het buigen naar de ander; als je niet buigt kan de ander niet bij je 
komen en God al helemaal niet. 

8. Voor de huiselijke kring, om daar samen te bidden en gemeenschap te 
zijn (‘huiskerk’); als je tegenwoordig kerk wilt zijn, dan ben je een grote 
gemeenschap van kleine kringen. 

9. Voor zingen, want als je zingt ben je met de hele wereld verbonden en 
‘Ik zal er zijn’. 

10. Voor wandelen of fietsen in de schepping; als je dat doet, deel je in iets 
dat groter is dan jezelf en dan mag je ervaren dat je niet alleen bent. 

 

EENZAAMHEID - SAMEN MET DE ENE - ALLEEN EEN MET ALLEN 

(Leo Fijen – ‘Hagenpreek’ – Geerdijk, zondag 9 juli 2023) 

 



  

Vrijdag 16 februari 2024 
 

 

      

 

Lieve God, 

Wij danken U voor al het goede dat wij 

steeds weer van U ontvangen. 

Voor dagelijks brood, 

en een dak boven ons hoofd. 

Voor werk dat we doen mogen 

thuis, in Uw gemeente en daarbuiten. 

Maar vooral willen we U danken 

voor liefde in ons leven, 

mensen om ons heen die van ons houden 

en van wie wij kunnen houden: 

ouders, kinderen, familie en vrienden. 

Liefde die gedragen wordt door Uw liefde. 

Liefde die U ons hebt laten zien 

door Jezus, Uw zoon. 

 

Amen 

(Annelies Bouwman – Meeuse) 

 

 

 

 



  

Zaterdag 17 februari 2024 

 
 
 
 

 

 

 

Heer Jezus, 
 
Als ik U durf aan te raken, 
wordt Uw bloed 
mijn levenskracht, 
Uw nabijheid 
mijn levenslust, 
Uw compassie 
mijn levensdoel. 
 
Geef mij zo open ogen voor 
alle eenzaamheid 
in mijzelf en in de ander, 
en raak ons aan. 
 
Amen 

 
    

 



  

Zondag 18 februari 2024 

 
….. naar Psalm 139 ….. 
 
Heer’, U kent mij door en door. 
U ziet mij zitten, ook al kruip ik in mijn schulp. 
En U leeft met me mee als ik bruis van energie. 
U weet wat er door me heen gaat, U doorziet alles 
wat ik zeg en denk. U bent heel dicht bij mij. 
Voor mij, achter mij, u legt Uw hand op mij ….. 
 
Uw hand op mij! 
Moet ik  daarvoor ineen krimpen? 
Of op de vlucht slaan? U zou erbij zijn. 
Op vakantie, languit voor de televisie, 
onder de mensen, middenin in m’n werk: U bent erbij. 
Als ik geniet en gelukkig ben, 
maar ook als ik me suf pieker. 
Zelfs als ik liever dood zou zijn, dan bent U er nog. 
Wat ik ook doe, waar ik ook ga, 
Uw rechterhand houdt me stevig vast. 
 
Uw handen zijn vertrouwd met mij. 
U heb me immers gemaakt? 
Ik prijs U, want U hebt me prachtig bedacht! 
Kostelijk zijn Uw gedachten over mij. 
Daarom is het heerlijk om in uw nabijheid te zijn. 
Uw hand mag mij leiden, altijd. 

 

 



  

Maandag 19 februari 2024 

 

Bevroren tranen (Maarten Peters) 

hoelang kan iemand schuilen 
voor de angst die niemand ziet 
hoeveel kan iemand huilen, 
omdat groot immens verdriet 
de tijd hij heelt alle smart 
maar de pijn versteent in jouw hart 

bevroren tranen zie ik als ik naar je kijk 
bevroren tranen 
waaruit zoveel liefde blijkt 
kom vertel me je verhaal 
hoe jij het leven hebt terug gehaald 
weet dat ik hier naast je sta 

hoe ver kan iemand vluchten, 
voor wat er is gebeurd 
wanneer kun je berusten, 
als je dromen zijn verscheurd 
niemand kent dat grootse plan 
maar jij laat zien dat het kan 

bevroren tranen uit een bron die nooit opdroogt 
bevroren tranen 
je houdt je sterk wanneer de pijn ontdooit 
kom schreeuw schreeuw het uit 
als een orkaan of zonder geluid 
weet dat ik hier naast je sta 

want op de akkers van de dood, 
de helse dood 
zaaide jij hoop . . . hoop, 
een nieuwe lente, een nieuw begin 
voor iedereen 

bevroren tranen als ik in je ogen kijk 
bevroren tranen ontsprongen in een andere tijd 
toen de wereld was verdwaald 
heb jij haar terug gehaald 
weet dat ik hier naast je sta  

   



  

Dinsdag 20 februari 2024 
 

 
Ik Geloof In Geluk (Guus Meeuwis) 
 

Diep ademhalen 
Ik weet het niet meer 
Mijn hart gebroken 
maar verder ongedeerd 
ogen gesloten 
ik voel het niet meer 
geluk gestolen 
het gaat niet nog een keer  alleen gelaten 

   ik voel me zo moe 
   ik zou willen slapen 
   maar ik geef er niet aan toe 

    ben niet verslagen ging 8 tellen neer 
    even blijven liggen 
    straks gaat het heus wel weer 

 

 soms wil je alles 
 soms lukt je niets 
 kun je verliezen 
 maar win je ook weer iets 
 soms geeft het lucht 
 misschien geeft het licht 
 dan weer geen adem 
 en nauwelijks zicht  
 ben niet verslagen ging 8 tellen neer 
 even blijven liggen 
 straks gaat het heus wel weer  soms moet je kiezen 

       maar heb je geen keus 
       de woorden zijn hard 

      de toekomst poreus
    

ik geloof in geluk 
ik geloof in pech 
ik geloof in alles stuk 
ik geloof in alles weg 
ook in alles terug 
en achter de rug 
ook in bij elkaar 
zelfs nog zonder haar 
ik geloof het beste maar 



  

Woensdag 21 februari 2024 
 

 
Onze Vader, die woont in het hemels licht 
 

Onze Vader die woont in het hemels licht, 
uw rijk geeft liefde een gezicht - 
uw Naam is waard de hoogste eer! 
Wij bidden om een ommekeer: 
wek doden op, maak armen rijk, 
laat komen, Heer, uw koninkrijk. 
 

Uw wil geschiede, goede God, 
laat ons niet over aan ons lot, 
bewaar de aarde voor de dood 
en geef van dag tot dag ons brood. 
Vergeef als wij: laat uw geduld 
steeds groter zijn dan onze schuld. 
 

Leid ons niet in verzoeking, Heer, 
verlos ons, maak ons meer en meer 
tot mensen aan uw beeld gelijk – 
want U behoort het koninkrijk, 
de kracht, de hoogste heerlijkheid, 
nu en in alle eeuwigheid! 
 

Amen 
 

(André Troost) 
 

 



  

Donderdag 22 februari 2024 

Wanhoop niet (Van Dik Hout)  
 

Ik zoek de blauwe hemel af 
naar de sterren die ik zag 
De zon verblindde en ik wacht 
tot het einde van de dag 
Het blauw vervaagt, me toon op zwart 
tot ik opkijk in de nacht 
En terugvind wat ik kwijt was, 
tot ik terugzie wat ik zag 
 

Wanhoop niet 
Ik zal er staan 
Wanhoop niet 
Vergeet de jaren 
De deur zal opengaan 
 

Er is geen toekomst zonder hoop 
Geen verleden zonder traan 
Geen afscheid dat niet te vroeg komt 
Geen vaarwel waarbij niemand moest gaan 
 

Wanhoop niet 
Ik zal er staan 
Wanhoop niet 
Want als er een weg is 
Dan zal ik 'em gaan 
 

Ik zoek de blauwe hemel af 
En hoewel ik je niet zie 
Wacht ik tot de avond valt 
Tot de zon me niet bedriegt 
 

Wanhoop niet 
Ik zal er staan 
Wanhoop niet 
Vergeet de jaren 
De deur zal opengaan 
 

 



  

Vrijdag 23 februari 2024 
 
 
 

….. 

Het gaat niet over geld 

Het gaat niet over bezit 

Maar over wie voor jou het allermeeste telt 

Het gaat niet over woede 

Het gaat niet over haat 

Het gaat niet over afgunst 

Het gaat om wie jou in je waarde laat 

Het gaat niet over leeftijd 

Het gaat niet over lust 

Het gaat niet over de mooiste 

Het gaat om wie je het allerliefste kust 

En het gaat niet over 
Nee het gaat niet over 
Nee het gaat niet over 
….. 

(fragment uit het lied ‘Het gaat niet over’ van Hennie Vrienten) 

 

 

 
   

 



  

Zaterdag 24 februari 2024 
  

Gebed om vrede 
Dit gebed werd vrijdagochtend 24 februari 2023  uitgesproken 

 tijdens een nationaal gebedsmoment voor Oekraïne in de Domkerk te Utrecht. 

(ds. René de Reuver / ds. Karin van den Broeke) 

 

Goede God, 
vanuit alle duisternis van oorlog, van hardheid, van geweld 

komen we bij U met ons gebed om vrede, om zachtheid, om liefde. 
Vanuit duisternis en kou 

komen we bij U met ons gebed om licht en warmte. 
 

God, 
koester en verwarm de hoop in ons, 

in de ziel van ieder die zich bij Oekraïne betrokken weet 
en uiteindelijk in de ziel van ieder op aarde. 

Koester en verwarm de hoop in ons 
op een wereld van recht en vrede 

waarin Uw wil geschiede 
Uw Koninkrijk kome. 

 

Dat er een tijd zal zijn 
aan angst en pijn voorbij. 

Dat er een tijd zal zijn 
aan vijandschap en strijd voorbij. 

Dat er een tijd zal zijn 
van licht en van liefde. 

Zo bidden wij U. 
In Jezus’ Naam. 

Amen 
 
 

 

https://www.npostart.nl/nationale-gebedsviering-vrede-voor-oekraine/24-02-2023/KN_1731655


  

Zondag 25 februari 2024 

 

De hemel van hier 

is niet de hemel van ooit, 

wanneer hemel en aarde voorbijgaan. 
 

De hemel van ooit 

dat is de Heer als Hij komt, 

als de heersers der aarde gegaan zijn. 
 

De hemel van ooit 

dat is: de tranen gedroogd, 

en geweld en ellende bedwongen. 
 

De hemel van ooit 

dat is de vrolijke stad, 

waar God zelf bij de mensen zal wonen 
 

 

 
 

(Het Nieuwe Jeruzalem of Hemels Jeruzalem) 



  

Maandag 26 februari 2024 

 

 Eén mens 

één man 

één vrouw 

kan een samenleving 

uit de chaos halen 
 

(de boodschap van de engel) 

De God die op 

Goede Vrijdag stil 

bleef, heeft het 

laatste woord 

 
hoor, de merel zingt 
tegen de duisternis in: 
een paasmelodie 
 

 Better iene dee 

 noast oe geet 

 as twee die 

 achter oe an loopt. 

 

Je  hoeft niets te voelen, 
je ontvangt het 
 

 



  

Dinsdag 27 februari 2024 
 

 
 

 
 

(afsluiting thema-avond ‘Groene Theologie’ - 
commissie Ontmoeting & Inspiratie, 27 februari 2023) 

 
 

 
 
 



  

Woensdag 28 februari 2024 
 

 
 

IK DENK AAN JE 

Ik denk niet soms aan je. 
Ik denk elke dag aan je. 
 

Ik mis je niet minder maar meer. 
Je bent er steeds langer niet. 
 

Ik denk aan je als ik wakker word. 
Ik denk aan je als de kraan lekt. 
Ik denk aan je als de koelkast leeg is ….. 
Ik denk aan je als de zon schijnt. 
Als ik zo graag met je wil fietsen, 
als ik zo graag met je buiten wilde zitten. 
Ik denk aan je als ik wil vertellen: 
van een kleinkind dat komt, 
van onze zoon die gaat scheiden, 
van de auto die verkocht is. 
 

Ik denk aan je als iemand zomaar zegt: 
Alles goed ..…?  
Nooit meer is alles goed! 
Soms gaat het beter dan anders. 
De ene dag is mijn gemis zachter dan de andere. 
 

Sinds anderen zeggen: 
‘Het is maar beter zo,  
hij is goed af, 
zij heeft niet geleden, 
het was niet veel meer …..’, 
verlang ik nog meer naar je. 
Mijn dag is beter als je naam wordt genoemd. 
Als ik merk: Je wordt niet vergeten. 
 

(Marinus van den Berg) 



  

 Donderdag     2024 

       
 

 

 

   
 

 



  

Vrijdag 1 maart 2024 
 

 
 



  

Zaterdag 2 maart 2024 
 

 

 

Gebed voor elke dag 
 

Voor allen, Heer, die eenzaam zijn 
voor allen die U zijn vergeten 

voor allen die zichzelf zo klein 
zo hopeloos onbelangrijk weten 
 

Voor ieder die geen blijdschap kent 
voor elk die onder druk moet leven 

voor ieder wie Gij een talent, 
geen tien talenten, heeft gegeven 
 

Voor allen die met scherpe tong 
de ander ondoordacht bezeren 

voor ieder die allang niet zong 
voor elk die ‘t liefste moet ontberen 
 

Maar ook voor allen die zich rijk 
beschouwen, op zichzelf vertrouwen 

voor allen die een sterke dijk 
van haat rondom hun harten bouwen 
 

Voor allen bid ik U, o Heer 
vooral voor hen die zelf niet vragen 

en voor mijzelf bid ik steeds meer 
of ik blij en dapper mijn kruis mag dragen. 
 

(Nel Benschop - bundel ‘Mag ik met je mee’)  
   



  

Zondag 3 maart 2024 
 

 

Levend water 

Schone witte sneeuw 

Speelplezier voor velen 

Water in een aparte vorm 

Vetlaag van de natuur 

Teken van de winter 

Speerpunt van het klimaat 

Eeuwige sneeuw hoog in de bergen 

Gletsjers van waterijs 

Samengeperst door een dik pak  sneeuw 

Wat is dat toch apart 

Een wonder van de schepping 

God wij danken u 

(ER Geerdijk 2023) 

 

 
Gedoofde ogen met 

sporen van licht 
gehoorde waarschuwingen 

en dan … 
niets. 

 

(meditatieve tekst bij liturgische bloemschikking) 

 



  

Maandag 4 maart 2024 
 

 

Ik ben… 
Na het morgenrood wordt de dag weer blauw 

maar hierbinnen voelt het donker, 

emotieloos, kil en grauw. 

Alles monochroom. 

De mens is elektrisch. 

Sinds jij weg bent, zit ik zonder stroom 
 

Ben alleen, om mij heen een gevoelloze bende. 

Ik mis je, waar ben je? Ga kapot van ellende. 

Niets is wat het lijkt. 

Maar dat lijkt me ook niets. 

Wat is veranderd? 

Wat is gebleven? 

Betekent mijn leven nog iets? 
 

Alles gaat voorbij. 

Met niets en met alles. 

Geen liefde, veel pijn. 

Weet nog niet wat mijn plan is. 
 

Ik ben wie ik ben, 

de som van mijn keuzes. 

Niet mijn straf of delict, 

maar een mens vol vreugde. 
 

Waar een wil is, is een weg. 

En het is weg wat ik wil, 

terug naar jou, 

weer naar huis. 

Ik ben dan weer stil 
 

M. 

  (Winnend gedicht 2023 gedichten-  
    wedstrijd Stichting Exodus) 

 



  

Dinsdag 5 maart 2024 

 
Hard knijpen … 
 

God, waar ben je? 
Ik zou je wel eens 
tegen willen komen, 
gewoon op straat. 
Wist ik maar een adres 
waar ik kon aanbellen, 
waarop je opendeed 
en ik je kon zien. 
 

Ik zou je zo graag 
de hand schudden 
dan zou ik vragen 
of je hard zou willen 
knijpen in de mijne, 
zodat ik zeker weet 
dat je bestaat. 
Want nu … 
 

Sta ik met legen handen. 
Ik kan alleen de ene 
in de andere schuiven 
- handen vouwen, 

ogen dicht – 
én ik kan mijn hand 
uitsteken naar de 
mensen om mij heen. 

 

Is dat de bedoeling? 
God, kunnen we 
jou ervaren in 
de ontmoeting met 
anderen en met onszelf? 
Tja … misschien 
kom ik je dan toch 
nog wel eens tegen … 

 



  

Woensdag 6 maart 2024 

    

Liefde is … 
 

Ja Heer, wat is ’t eigenlijk? 

Wat is liefde? 

Is het meer dan gevoel? 

Is het meer dan een keuze? 

Als ik op mijn gevoel afga 

dan heb ik niet vaak lief. 

Ik voel er niet veel bij … 

Toch roept U mij om lief te hebben, 

gaf daarin zelf het voorbeeld. 

Laat mij zijn als U 

die liefde bent. 

U gaf Uzelf in liefde. 

Onbaatzuchtig. 

En ging kapot aan uw liefde. 

In alle liefdeloosheid 

en misschien zonder gevoel 

wil ik voorzichtig tegen U zeggen: 

Ik hou zoveel van U … 

 

Amen 

 
(Laurens Oosterbroek) 

 
 

 



  

Donderdag 7 maart 2024 
 

Een glimp van God 
 

De wolken zwevend op de wind, 

een schaterlachen van een kind, 

een jonge vrouw, die moeder werd, 

de fiere gang van ’t edelhert. 

Het opgaan van de blijde zon, 

die ’t duister weer eens overwon. 

Een kudde schapen in het veld, 

een kind dat ’t kerstverhaal verteld, 

de rijp op bomen als kristal, 

een klaterende waterval. 

De bloemen van de Keukenhof, 

de mussen badend in het stof, 

een kleurling, die niet wordt gepest, 

en ook een kunstig zwaluwnest. 

Een ziekenzuster in de wacht, 

de sterren stralend in de nacht, 

het zingen van de nachtegaal, 

het vieren van het avondmaal. 

Het spelen van een vrolijk kind, 

een zieke, die genezing vindt, 

de golven van de grote zee, 

de zegen van de dominee. 

De arend met zijn scherpe oog, 

de kleuren van de regenboog. 

Ja, alles wat je vreugde geeft, 

zolang je hier op aarde leeft, 

als u hiervan iets hebt gezien, 

ervaren of gehoord misschien, 

dan zag u daarbij elke keer 

een glimp van onze lieve Heer. 
 

 



  

Vrijdag 8 maart 2024 
 
 

 
 

Een Paasgedachte met een opdracht 
Het was in de tijd, dat Onze Lieve Heer de wereld schiep, toen Hij niet alleen hemel 
en aarde maakte, maar ook alle dieren en gewassen en ze tegelijk een naam gaf.  
Onze Lieve Heer, groot en vriendelijk, was de hele dag druk in de weer te scheppen 
en in het leven te roepen.  
Zo wilde Hij ook een kleine grauwe vogel maken.  
‘Onthoud goed dat je naam roodborstje is,’ zei de Schepper tot de vogel.  
Toen het vogeltje een poos had rondgevlogen, kreeg hij lust om zichzelf te bekijken.  
Hij spiegelde zich in het water van een beek en tot zijn schrik zag hij dat hij helemaal 
grijs was.  
Hoe het vogeltje ook wendde en draaide, hij kon geen enkele rode veer ontdekken.  
Het grijze vogeltje besloot naar Onze Lieve Heer te vliegen en Hem te vragen 
waarom hij roodborstje genoemd werd, maar geen enkele rode veer bezat.  
De Schepper zei: ‘Ik heb je roodborstje genoemd en roodborstje zul je heten.  
Je moet zelf maar zien, dat je je rode borstveren verdient!’ 
 

Misdadigers gekruisigd 
Oneindig vele jaren verstreken.  
Mensen en dieren hadden het Paradijs verlaten en zich over de aarde verspreid.  
Op een morgen zat de vogel op een kleine, kale heuvel buiten de muren van 
Jeruzalem en zong voor zijn jongen, die in een nestje lagen midden in een lage 
doornstruik.  
Het roodborstje vertelde aan zijn kleintjes van de wonderbare scheppingsdag, en hoe 
familie roodborst zijn naam gekregen had.  
Plotseling zag het grijze vogeltje uit één der poorten van Jeruzalem een groep 
mensen komen, die op weg ging naar Golgotha.  
Drie misdadigers zouden daar gekruisigd worden.  
Vol afgrijzen zag roodborstje het schouwspel aan.  
Wat zijn de mensen toch wreed.  
Hoe kunnen zij die arme schepsels aan het kruis nagelen?  
Op het hoofd van de middelste gekruisigde hebben ze zelfs een kroon van scherpe 
doornen gezet. Deze doornen hebben zijn voorhoofd verwond, zodat er bloed vloeit.  
Wat heb ik een medelijden met die man.’ 
 

(wordt vervolgd op zaterdag 9 maart 2024) 



  

Zaterdag 9 maart 2024 
 

 

(vervolg van vrijdag 8  maart 2024) 

 
Een daad stellen 
‘Al ben ik klein en zwak, ik kan toch wel iets voor die arme gemartelde doen,’ zo 
dacht het vogeltje. Hij verliet zijn nest en vloog richting gekruisigde. Roodborstje 
vatte moed, daalde op zijn hoofd neer en trok met zijn snavel de doorn eruit.  
Terwijl hij dat deed, viel een druppel van het bloed van de gekruisigde op de borst 
van de vogel, die breidde zich snel uit en verfde al zijn tere borstveertjes.  
De gekruisigde opende zijn lippen en fluisterde de vogel toe: ‘Ter wille van uw 
barmhartigheid hebt gij nu gewonnen, waar uw geslacht naar gestreefd heeft sinds 
de schepping der wereld.’  
Zodra de vogel in zijn nest terugkwam, riepen zijn jongen: ‘Uw borst is rood, uw 
veren zijn roder dan rozen.’  
Maar het roodborstje dacht dat het maar een bloeddruppel van het voorhoofd van 
die arme man was, die zal wel verdwijnen, zodra ik mij ga baden in de beek.  
Maar hoe het vogeltje ook baadde, de rode kleur week niet meer van zijn borst en 
toen zijn jongen volwassen waren, was de schitterende rode kleur ook op hun 
borstveren, zoals die op de keel en de borst van ieder roodborstje te zien is tot op de 
huidige dag.  
 

In beweging komen  
Pasen is het feest van de Opstanding/de Verrijzenis.  
Pasen wil zeggen: ‘Sta op, kom in beweging, stel je dienstbaar op.  
In de Nederlandse kerk in Londen hangt boven de uitgang in steen gebeiteld de 
tekst: Wees een zegen.  
Een mooie opdracht om daar gevolg aan te geven!  
Zalig Pasen.  
Goede feestdagen gewenst. 

 
(Bron: Christuslegenden naar het Zweeds van Selma Lagerlöf) 

 
 

 



  

Zondag 10 maart 2024 

 
 HET KRUISPUNT 

Op het kruispunt van ons leven, 

als men kiest voor goed of kwaad, 

moeten wij altijd beseffen, 

dat het kwaad ten onder gaat. 

Kwaad geeft macht, misschien wel aanzien, 

maar ’t is op onszelf gericht. 

En het is wel te begrijpen, 

als je voor het kwade zwicht. 

Maar kies je de goede wegen, 

kies je hier en nu voor God, 

dan leidt deze weg ten leven. 

Dat bepaalt je levenslot. 

’t Is geen weg van enkel vreugde. 

Kruis en lasten zijn ons deel. 

Maar God Zelf gaat met ons mede, 

die weg is ‘t , die ik van harte bij aanbeveel. 

 

 



  

Maandag 11 maart 2024 

 

Aanwezigheid van God 

 

Nog nooit was God zo aanwezig, 

als vandaag de dag. 

En als ik er iets over zeggen mag: 

“het houdt me wel bezig”. 
 

Tegenwoordig is er veel ophef over ongewenst gedrag. 

Waaronder moet ik het vloeken dan scharen. 

Het is zo algemeen met veel mitsen en maren. 

Ik wou dat ik het helder voor ogen had 

 

God kan ons helpen altijd maar weer. 

Hij zal ons nooit laten vallen. 

Hij redt ons met zijn allen. 

Vloeken is ongewenst gedrag,  

doe dat dan ook niet meer. 
 

(Geerdijk ER  2023) 

 

 



  

Dinsdag 12 maart 2024 
 

Ben van religie niet  

Ben van religie niet. 

Heb wel de stem gehoord 

van het bevrijdingsvisioen 

dat gloedrood in de Joodse Bijbel 

staat geschreven: 

 

'Gelijke rechten op geluk 

de zachte krachten van de solidariteit 

genade brood voor ieder mens 

uittocht uit alle wrede slimme 

martelende slavernijsystemen 

ooit en steeds opnieuw bedacht.' 
 

De stem die dit 

tot mijn geweten spreekt 

is god voor mij. 
 

En als ik zing uitzinnig ingetogen 

in eigen zieletaal, of Bach aanhoor: 

't gaat over dit, die god alleen 
 

en verder godsdienst geen. 
 

(Huub Oosterhuis; overleden op 1e Paasdag 2023) 

 



  

Woensdag 13 maart 2024 
 

 
 

Gebed bij Biddag 
Om onbevangen te leven en vrucht te dragen 

(een gebed bij Mattheüs 6: 19-23) 

 
Kijk eens naar de bloemen, 
ze groeien en ze bloeien. 

Ze maken zich geen zorgen, 
het wordt gewoon weer morgen. 

 

Zo onbevangen, Heer, 
zo willen wij ook leven. 

Met open handen, open hart, 
het wordt aan ons gegeven. 

 

Zo willen we ook bidden 
voor een hart van overgave, 

en dat we niet ten onder gaan 
aan zorgen en aan vragen. 

 

Zo bidden we voor oogst, voor werk, 
voor school, gezin en kerk, 

voor elk deel van ons leven: 
dat het vrucht mag geven. 

 

Dat we in dit alles 
ons gedragen weten, 
en uw zorg en zegen 
daarin niet vergeten. 

 

(Annemieke Bosman-Mohrmann) 



  

Donderdag 14 maart 2024 
 

Nu het daagt in het oosten 

We zongen: ‘Nu het daagt in het oosten 
schijnt het licht overal, 
daar Hij komt de volken troosten 
Hij die eeuwig heersen zal. 
 

De zonne voor wier stralen 
het nacht’lijk duister zwicht 
en die zal zegepralen, 
is Christus ‘t eeuwig licht. 
 

De duisternis zal wijken 
van d’eeuwen lange nacht, 
een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende kracht. 
 

Zij die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten 
begroeten ’t morgenrood.’ 
 

Onze stemmen zwegen: van kribbe naar kruis. 
Een pril begin en een weg ten leven, 
voor ons een bekend en ook een rijk gegeven, 
het is de weg van de kribbe naar het Vaderhuis.  
 

Van Bethlehem naar Golgotha, dat is de levenslijn, 
die ons moed geeft voor vandaag en morgen, 
in Hem weten we ons veilig en geborgen, 
omdat we meer dan overwinnaars zijn.  
 

(Hans Nieboer) 

 



  

Vrijdag 15 maart 2024 
 

In stil vertrouwen. 
 

Stel je geest in stil vertrouwen 
nu maar open voor de kracht 
die God ook aan jou wil geven 
als je biddend op Hem wacht. 
Ga niet af op je gevoelens, 
strijd niet stug je eigen strijd, 
maar probeer tot rust te komen 
in Gods tegenwoordigheid. 
Leg je twijfel en je onmacht, 
maar eenvoudig in Zijn hand. 
Dan zal Hij de weg wel banen: 
God staat immers aan jouw kant! 
Al beperkt je eigen kleinheid 
dikwijls je geloofsterrein, 
waag het maar met de belofte, 
dat Hij er voor jou wil zijn! 
En al durf je met de waarheid 
soms haast niet in zee te gaan, 
omdat jij als mens Zijn leiding 
lang niet altijd kunt verstaan. 
Blijf dan toch maar hoopvol uitzien 
naar de doorbraak van Zijn plan, 
want Hij rust niet voor Zijn Heil 
zich ook aan jou voltrekken kan. 
In de glans van die beleving 
vind je hoe dan ook de moed 
om het leven aan te kunnen. 
Zo alleen maakt Hij het goed! 
 

 
 

Iemand vroeg eens aan een gelovige vrouw, een week voordat zij stierf: 
'Als u uw leven nog eens zou kunnen leven, wat zou u dan anders doen? 

Zij antwoordde: 'Ik zou Jezus meer vertrouwen dan ik het nu heb gedaan.' 
 

...in stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn... 
~ Jesaja 30:15 ~ 



  

Zaterdag 16 maart 2024 

 

Gebed 

Goede God, 

als het donker is, wil ik niet bang zijn, 
maar licht maken. 
 

Als het koud is, 

wil ik niet slecht gehumeurd zijn, 
maar het warm maken. 
 

Als er verdriet is, 
wil ik niet weglopen, 

maar troosten. 
 

Zo wil ik helpen, 
om aan anderen een beetje licht,  

een beetje warmte en blijdschap te geven. 
 

Kom ook naar mij met Uw licht en Uw warmte, 

zodat ik het kan delen met andere mensen. 
Dan wordt Uw droom van een mooie wereld waar. 
 

Amen 
 

(Openingsgebed gelezen door Annie van de Spoorzoekers tijdens de 2e Advent-

gebedsviering op 10 december 2023 in de Willibrorduskerk te Geerdijk) 

 
 



  

Zondag 17 maart 2024 
 

Kerk 
(Hans Cieremans) 

 

Plaats om mensen te ontmoeten, 
samenkomend tot Gods eer. 

Waar de mensen God ontmoeten 
in een warme, vertrouwde sfeer. 

Om te bidden, om te zingen, 
om te luist’ren met ontzag. 
Los van de beslommeringen 

en de waan van alledag. 
  

Plaats om samen God te danken, 
plaats waar hoop en liefde is. 

Waar men zingt bij orgelklanken, 
over Gods geheimenis. 

Waar ’t geloof wordt uitgedragen 
dat ons nieuwe krachten geeft. 
Antwoord geeft op levensvragen 

waar men zelf geen antwoord heeft. 
  

Plaats om met elkaar te delen; 
alle vreugde en verdriet. 

Waar Gods troostrijk woord kan helen, 
door de liefde die Hij biedt. 

Plaats van dopen en van rouwen 
waar God mensenliefde bindt. 

Plaats van rust en van vertrouwen 
voor ’t onrustig mensenkind. 

  
Plaats waar mensen zich bezinnen, 

Vroeger, nu en voor altijd. 
Waar God ons voor Hem wil winnen, 

ook al zijn we Hem soms kwijt. 
’t Is het huis waar God wil tonen 
dat Hij doorgaat met Zijn werk. 
In ons hart daar wil Hij wonen, 
Hij gebruikt daarvoor Zijn kerk. 

 

       



  

Maandag 18 maart 2024 

 

Wie dan wel? 

Als wij niet meer geloven dat het kan 
Wie dan wel? 
Als wij niet meer vertrouwen op houden van 
Wie dan wel? 
Als wij niet meer proberen 
Om van fouten wat te leren 
Als wij ’t getij niet keren 
Wie dan wel? 

Als wij niet meer zeggen hoe het moet 
Wie dan wel? 
Als wij niet meer weten wat er toe doet 
Wie dan wel? 
Als wij er niet in slagen 
De ideeën aan te dragen 
Voor een kans op betere dagen 
Wie dan wel? 

Als wij niet meer geloven dat het kan 
Wie dan wel? 
Als wij er niet mee komen, met een plan 
Wie dan wel? 
Als wij er niet voor zorgen 
Dat de toekomst is geborgen 
Voor de kinderen van morgen 
Wie dan wel? 
Als wij onszelf niet dwingen 
Een gat in de lucht te zingen 
Waar zij in kunnen springen 
Wie dan wel? 

(Paul van Vliet) 

(Meulenbelt Almelo: sept. - nov. 2023)   



  

Dinsdag 19 maart 2024 
 

Ben je gelovig opgevoed? 
‘Ik ben opgegroeid in een seculier islamitisch gezin. Ik kwam nooit in de moskee, 
maar we vierden wel de traditionele feesten, zoals mensen hier ook Kerstmis vieren. 
Ik had eigenlijk niets met het geloof, maar daar ben ik enige tijd geleden op 
teruggekomen. Ik ontdekte rond mijn 30ste dat ik Jezus wel een coole gast vind. Hij 
koos radicaal voor liefde, wilde de ander zien en horen en maakte ruimte voor 
anderen. Alleen op die manier kom je als mens dichterbij de kern van je 
bestemming.’ 
(Kefah Allush) 

     

Begin met het nodige.  Geen pijn, geen palm; 

Doe daarna het mogelijke. Geen doornen, geen troon; 

En dan ineens doe je   Geen bitterheid, geen glorie; 

zomaar het onmogelijke … Geen kruis geen kroon. 
(Franciscus van Assisi)   (William Penn) 

 

 
‘Niemand weet wat leven is 
alleen, dat het gegeven is 
en dat van dit geheimenis 
God het begin en einde is’ 
(Huub Oosterhuis) 

 

Ubuntu: ‘Ik ben omdat wij zijn’. 

Een mens kan alleen maar mens zijn door andere mensen. 
(missie en grondhouding Nelson Mandela) 

 



  

 

Woensdag 20 maart 2024 

 

 

 

 

 
 

 

 

Al wat sterft zal bloeien 
 

De bomen komen uit de grond 

En uit hun stam de twijgen 

En iedereen vindt het heel gewoon 

Dat zij weer bladeren krijgen 

We zien ze vallen op de grond 

En dan opnieuw weer bloeien 

Zo heeft de aarde ons geleerd 

Dat al wat sterft zal bloeien 



  

Donderdag 21 maart 2024 

 

 
 

Zo spreekt de kaars 

Draag me op met een gelovig hart. 

Laat me niet alleen. 

Ik ben slechts waardevol als je gebed mij draagt. 

Wanneer je bent heengegaan, zal ik hier blijven branden. 

Ik zal aan anderen vertellen, dat je hier bent geweest, 

en aan de Heer zal ik spreken van de vlam in je hart. 

Niet één van deze kaarsen werd tevergeefs ontstoken, 

want elke vlam is een verhaal dat niet in woorden is te vatten. 

Al wat een mens beroert, beweegt, wordt hier in stilte uitgesproken. 

Verdriet en vreugde, angst en leed, al wat verwart, 

al wat verblijdt en danken doet, 

stijgt als een vuurgloed naar omhoog. 

Tot boven bij hemelboog reikhalst de mens die weet en zegt: 

Gij God, zijt groter dan ons hart. 

 

 



  

Vrijdag 22 maart 2024 

 

 

 

GEEF MIJ 

Vader, 
 
geef mij licht in mijn handen 
om uit te delen, 
licht in mijn ogen  
om een lach te ontlokken, 
licht in mijn oren 
om Uw stem te vernemen, 
licht in mijn hartstocht 
om liefde te zijn, 
licht in mijn denken 
om Uw dag te zien dagen, 
licht op mijn schouders 
om vrede te dragen, 
licht op mijn hoofd 
om een teken te zijn, 
licht in mijn lied 
om Uw goedheid te eren, 
licht in mijn tranen 
om mensen te troosten, 
licht in mijn hart 
om een licht te zijn. 
 
(Jaap Zijlstra /  
‘Medemens’ - november 2009) 
 
 

 
 



  

Zaterdag 23 maart 2024 
 

 

 
 

Franciscaner zegenbede 

 

God, 

zegen ons met tranen, 

voor hen die lijden door pijn, 

verstoting, honger en oorlog. 

Zodat we onze handen 

zullen uitstrekken tot troost. 

Om pijn in vreugde te veranderen. 

 

 

 



  

Zondag 24 maart 2024 

~ Palmzondag ~ 
 

 
 

‘The Creed’ 
 

Ik geloof in dit leven mij gegeven 
als enige kans om mens te worden 

 

Ik geloof in God 
Vader van alle mensen, 

die de aarde aan ons gegeven heeft. 
 

Ik geloof in Jezus, 
een mens om nooit te vergeten. 

Die goed was voor iedereen 
en zich totaal gegeven heeft. 

 

Ik geloof in de Heilige Geest 
die stuwt tot leven; 

die werkzaam is in alle mensen van goede wil. 
 

Ik geloof in zijn Kerk van mensen, 
op weg van kwaad naar goed, 
opdat het op heel de wereld 

eens goed zou zijn voor iedereen. 
 

(Dominicanenklooster Zwolle – 21 mei 2023) 
 

 



  

Maandag 25 maart 2024 

 
Liefde is de weg 
 

Als liefde de weg is,  

dan zal er op deze aarde nooit meer een kind met honger naar bed gaan. 

 

Als liefde de weg is,  

dan zal gerechtigheid op ons neerdalen als een machtige stroom,  

dan zal rechtvaardigheid als een eindeloze beek vloeien. 

 

Als liefde de weg is,  

dan is armoede verleden tijd.  

 

Als liefde de weg is,  

dan zal de aarde een toevluchtsoord zijn.  

 

Als liefde de weg is,  

dan zullen we onze zwaarden en schilden neerleggen, ‘down by 

the riverside’, en zullen we ons met oorlog niet meer bezighouden.  

 

Als liefde de weg is,  

dan is er ruimte voor al Gods kinderen. 

 



  

Dinsdag 26 maart 2024 
 

Van diepe wond tot litteken 
 

Verdriet 
moet je niet 
te lijf gaan  
met grote woorden. 
Het is een 
doorleefd gevoel 

dat wat kan 
slijten 
door de tijd heen. 
 

Het is gek 
maar toch 
kan een diepe wond 
een litteken  
worden. 
 

Je went 
eraan 
dat je geliefde 
nooit meer 
terug komt. 
 

Je glimlacht 
als je terugdenkt 
hoe goed  
je het samen had. 
 

Je koestert 
herinneringen  
zo dierbaar en 
zo waardevol. 
 

Je ervaart 
troost en 
bemoediging. 
 

Je voelt 
Gods aanwezigheid 
die naast  
je staat 
in leven 
en in dood. 
 

Pasen kan zo 
een bevrijding 
zijn. 
 
 

(Hans Nieboer) 



  

Woensdag 27 maart 2024 
 

 

 
 

 

Onrust 

Mijn eerste week was tasten 

naar minder 

meer stilte 

 

U komt 

in stille overmacht 

wetend dat dit is waarnaar ik zoek 

 

U blijft 

ook in onrust 

als ik word afgeleid van weten 

waar ben ik 

 

U bent 

U neemt de tijd voor mij 

 



  

Donderdag 28 maart 2024 

~ Witte Donderdag ~ 
 

 
 

 

 

 

 
 



  

Vrijdag 29 maart 2024 

~ Goede Vrijdag ~ 
 

Stabat Mater  
(op rijm gezet door Willem Wilmink) 

 



  

 

Zaterdag 30 maart 2024 
~ Stille Zaterdag / Paasnacht ~ 

 

 
   

Gebed voor Israël en Gaza 
 

Uw dag van immense vreugde, Heer, werd een dag van diep verdriet en geween. 
Wij klagen over geliefde onschuldigen in heel Israël,  

wier lichamen en zielen werden gebroken en vermoord. 
Hun kreet werd gehoord als een sirene van wanhoop en complete hopeloosheid, 

Heer van hemel en aarde, ontferm U, hoor ons gebed!  
Genees de gewonden, troost de gebrokenen.  

En we bidden: 
 God, moge zowel uw gerechtigheid als uw barmhartigheid in hun midden schijnen. 

Heer, versterk ook uw gemeente, 
laat ze een baken van uw licht en liefde zijn in deze diepe nood. 

Heer, ontferm U, hoor ons gebed. 
 

En we horen de roep van het volk van Gaza:  
We hebben geen onderdak, we hebben geen voedsel, we hebben geen toekomst. 

Ook wij verloren onze geliefde onschuldigen 
en onze kinderen zijn gebroken door angst en nood. 

Bid voor ons: dat God genade zal hebben en ons vrede zal schenken. 
Heer, toon uw ontferming over deze gebrokenen. 

En we bidden:  
God, moge zowel uw gerechtigheid als uw barmhartigheid in hun midden schijnen. 

Heer, versterk ook daar uw kerk, 
laat ook zij een baken van uw licht en liefde zijn in deze diepe nood. 

Heer, ontferm U, hoor ons gebed. 
 

Tegelijk kijken we ook naar onszelf, als mens en als kerk: 
Heer, vergeef ons onze eigen zonden, 

onze gedachten van eigen gerechtigheid, 
en ons tekortschieten in uw glorie. 

Heer, ontferm U over ons door uw Zoon Jezus Christus, 
maak ons nederig en heilig. 

 

Heer der heren, breek de boog en de lansen van het kwaad en van de bozen. 
Koning der koningen, verbrand de strijdwagens met vuur,   

en verhef uw Naam in Israël en onder de volken, voor eeuwig en altijd, 
tot Jezus komt, Jeshoea, de Heiland van de wereld, de Koning van de volken. 

Maranatha 
 

(Robbert Jan Perk / Jan Minderhoud / Marleen Anthonissen-van der Louw) 



  

Zondag 31 maart 2024 

~ Pasen ~ 
 

 
 

 

Hij is opgestaan 

 

Nu heeft de Heer gebroken 

des vijands overmacht 

en weer heeft Hij gesproken 

dat licht zij in de nacht. 

Met ongehoord geweld 

heeft Hij het woord gesteld 

dat wonder heeft gedaan: 

de dood is Hem onderdaan. 

 

De steen is weggenomen 

dit graf werd ons een bron, 

hier zal het leven stromen 

dat in de dood begon. 

Zijn Naam gaat uit en in, 

wij staan aan Gods begin, 

Hij gaf met groot gezag 

een nieuwe scheppingsdag. 

 

Met vreugd en vrees en beven 

vernamen wij het woord 

dat God ons heeft gegeven 

en zeggen het haastig voort. 

Zo reikhalst in uw lied, 

gij weet: hier is Hij niet,  

Hij is ons voorgegaan 

en waarlijk opgestaan! 
 

(Guillaume van der Graft -  

pseudoniem van Willem Barnard) 



  

Na Pasen 
 

 

 
 

Het Mysterie van de Stille Week en Pasen 
 
Het was de Stille Week; men noemt hem ook wel goed. 
Het gaat dan over Jezus en wat men allemaal met Hem doet. 
Hoe Hij op een ezel Jeruzalem binnenreed als Heer. 
Palmtakken legden de mensen voor Hem neer. 
Hij zei dat we Hem moeten blijven gedenken. 
In het brood en de wijn die Hij zal blijven schenken. 
Dit is de opdracht die Hij gaf; 
Hou van vriend en vijand, dichtbij en veraf. 
Slapend vond Hij zijn vrinden. 
Zal Hij ons altijd waakzaam vinden? 
Judas heeft Hem met een kus verraden. 
Zijn wij altijd trots op onze daden? 
Alle eer werd Hem ontnomen. 
Een doornenkroon is in de plaats gekomen. 
Bespot werd Hij en geslagen. 
In deze laatste dagen. 
Uit zijn mond kwamen geen woorden. 
Hij wist dat ze Hem zouden gaan vermoorden. 
Pilatus waste zijn handen in onschuld toen. 
Wat zouden wij doen? 
Barabbas werd vrijgelaten. 
En Jezus werd alleen gelaten. 
Kruisig Hem…Kruisig Hem… 
Wie schreeuwen dat… van wie is die stem? 
Aan het kruis heeft Hij een belofte gedaan. 
Aan zijn medemens; die zou met Hem naar het Paradijs gaan. 
Zijn moeder Maria had veel verdriet. 
Begrijpen kon ze het immers niet. 
Jezus schreeuwde; waarom…waarom…Vader…waarom Heer. 
Doen wij dat ook niet telkens weer? 
Om zoveel slachtoffers en zoveel vluchtelingen…. 
En al die andere nare dingen. 
Aanslagen, rampen en ongelukken. 



  

Waarom wil de vrede toch niet lukken? 
Doet God er dan niets aan!! 
En wij…blijven wij aan de kantlijn staan? 
Zeggen we net als Petrus dat we Hem niet kennen. 
En gaan we aan al die ellende wennen. 
Uit naam van Jezus moeten we helpers zijn. 
Werken aan een betere wereld misschien wel in het klein. 
Ondertussen heeft God het goed met ons voor. 
Zijn plan gaat onherroepelijk door. 
Door Zijn Zoon heeft Hij aan de mensheid gedacht. 
Toen het donker werd en Jezus het grootste offer bracht. 
Drie dagen duurde het voor het Licht weer ging leven. 
En ons een nieuw begin is gegeven. 
Een mysterie niet te verstaan. 
Is de geschiedenis doorgegaan. 
Uit Liefde is het voortgekomen. 
Aan ons is het om het dankbaar te geloven. 
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