
Programmaboekje seizoen 2023-2024

 

commissie Ontmoeting & Inspiratie 



“Wij zijn een kerk waar wij elkaar ontmoeten om  

te kunnen groeien in geloof in Jezus Christus 

en dit door te geven (aan de volgende generatie). 

Een kerk waar mensen zich thuisvoelen en waar  

wij elkaar motiveren en uitnodigen 

tot opbouw van “samen kerk zijn” zodat onze kerk  

een “kloppend hart” in Vroomshoop is.

Wij willen mensen helpen, dichtbij en ver weg,  

die onze hulp nodig hebben.

Door deze doelstelling steeds weer tegen het Licht 

te houden, blijven wij een kerk in beweging.”



     
 

commissie Ontmoeting & Inspiratie 

 
Programmaboekje seizoen 2023 – 2024  
 
Het voorwoord in ons vorige programmaboekje werd afgesloten met de 

volgende woorden: ‘Naar onze ‘bescheiden’ mening een interessant en boeiend 
programma voor het seizoen 2022/2023, met ‘voor elk wat wils’ !  
 
 

Gesteld kan worden dat dit doel zeker is bereikt door o.a. de ontmoetingen 

tussen jong en oud met ‘speeddaten’, de kennismaking met én het bezoek aan 
de Syrisch Orthodoxe kerk te Glane en de thema-avond ‘Betekenis van Iconen’, 

waarbij ook diverse leden van de RK-parochie te Geerdijk konden worden 
verwelkomd. Met daarnaast nog de thema-avonden ‘Vechtgenotenhuis 

Ommen’ (inloophuis voor mensen met kanker, ex-patiënten en hun naasten) 

en ‘Groene Theologie’ (duurzaamheid vanuit bijbels perspectief) kunnen we 
gerust stellen, dat we kunnen terugzien op een heel mooi en inspirerend 

programma.     
   

 
Het afgelopen seizoen is de naam van de commissie gewijzigd in commissie 

Ontmoeting & Inspiratie. Het oogmerk van Ontmoeting is om naar elkaar 

te luisteren, om van elkaar te horen, om elkaar te bemoedigen, om van elkaar 
te leren en om persoonlijke ervaringen met elkaar te delen. Door een 

gevarieerd aanbod aan activiteiten willen we als commissie invulling geven aan 
dit doel, om zo Inspiratie mee te geven aan ieders persoonlijk- en/of kerkelijk 

leven.   

 
De commissie is nu bovendien herkenbaar door een logo, dat staat voor: 

 de veelkleurigheid aan mensen met (ieder) een eigen geloofsbeleving 

 de veelkleurigheid aan religies 

 de veelkleurigheid aan aanbod van activiteiten 

 de veelkleurigheid aan onderwerpen 

 de veelkleurigheid aan meningen 

 de veelkleurigheid aan …….. (naar ieders vrije invulling) 

Het kruis in het logo geeft de verbondenheid aan door (het werk van) Jezus 
Christus, met oog en met respect voor de wereld om ons heen. 

 
 

 

 
 



 
Voor het programma 2023/2024 zijn er 3 thema-avonden in nauwe 

samenwerking met de taakgroepen Diaconaat, Jeugd en Pastoraat tot stand 

gekomen; de onderwerpen voor deze avonden hebben een directe relatie met 
hun werkveld. 

 
De overige thema-avonden voor het seizoen 2023/2024 kennen als 

uitgangspunt ‘Interreligieuze dialoog’, ‘Kerk & Israël’ en ‘Religie & Kunst’. 

 
Het speeddaten wordt ‘wegens groot succes herhaald’; in dit programma 

planden we zowel in het najaar als in het voorjaar een avond in. 
Voor ons jaarlijks uitje gaan we in april/mei naar de synagoge te Haaksbergen, 

de datum vermelden we t.z.t. in de Kerkbode. 
 

 ‘Is jouw belangstelling gewekt?’; lees dan de informatie bij de thema-avonden 

verderop in het programmaboekje. 
 

Naast deze thema-avonden kent onze gemeente ook samenkomsten die 
worden georganiseerd door het Interkerkelijke Koffieochtenden Team (INKT), 

de vrouwengroepen ‘Dient de Here’ en ‘Ruth’, en de Woensdagochtend-

gesprekgroep; ook ‘Bidden langs het kanaal’ tijdens de ‘Week van Gebed voor 
eenheid’ is nu opgenomen. Ook hierover in het programmaboekje nadere 

informatie!  
 

Wij zien uit naar de Ontmoeting met jullie tijdens deze activiteiten, om zo 
Inspiratie te mogen geven en te ontvangen. 

 

Namens de commissie Ontmoeting & Inspiratie, Harry Lantink, voorzitter. 
 

 

 

Elkaar ontmoeten in de vorm van “Speeddaten” 

 
Op woensdag 8 november 2023 en/of dinsdag 5 maart 2024 

Er zijn vorig seizoen meerdere speeddate-avonden geweest. Veel mensen 
hebben deze avonden als héél positief ervaren. Ook dit seizoen gaan we weer 

twee avonden organiseren.  
Hoe fijn is het om als gemeenteleden met elkaar in gesprek te gaan. Aan de 

hand van vragen op een kaartje kun(t) u of jij in gesprek gaan met de ander, 

er zal meerdere keren gewisseld worden van plaats, waardoor iedereen 
meerdere korte gesprekjes heeft met een ander.  

 
 

 

 
 

 



 
De gesprekjes zijn 1 op 1. Er zullen kaartjes op tafel liggen met verschillende 

vragen, zodat er altijd wel iets te vragen is aan de 

ander. Voorbeelden van vragen die aan de orde kunnen 
komen: Waar komt jouw naam vandaan? Welke liedjes 

ken je nog uit je kindertijd? Hoe zag een zondag er bij 
jou thuis uit? Wat vindt u belangrijk? Groeit u in geloof? 

Wat verwacht u van mede gemeenteleden? Het gaat 

erom dat we elkaar ontmoeten en beter leren kennen, 
de kaartjes zijn een hulpmiddel om het gesprek aan te 

gaan. Uit ervaring weten we dat er heel mooie waardevolle gesprekken 
ontstaan. Van harte welkom, op woensdagavond 8 november 2023 en/of 

dinsdagavond 5 maart 2024. 
 

 

Opgave is niet verplicht, maar wel wenselijk i.v.m. klaarzetten. Verdere 
informatie volgt in de Kerkbode. Opgeven kan bij één van de commissieleden 

van O&I en via mail: riettekaas@hotmail.com 
 
 
 
 

Woensdagochtend-gespreksgroep  

 
Tijdens het winterseizoen komt er, eens per 2 weken, een trouwe groep 

deelnemers bij elkaar. De meeste deelnemers zijn leden van de Protestantse 
gemeente te Vroomshoop, maar ook anderen zijn van harte welkom! 

Onderwerpen uit ons christelijk geloof komen aan de orde. We hebben te 
maken met grote uitdagingen, persoonlijk of door wat zich vóórdoet in de 

wereld. Soms worden er onderwerpen door de deelnemers zelf aangereikt, of 

starten we met gespreksstof uit een handreiking. 
De gesprekken nemen vaak een eigen wending, 

met zeker af en toe een zijpaadje.  
 

Heeft u belangstelling om in het nieuwe seizoen 
2023-2024 met ons mee te denken en mee te 

praten? Misschien eerst eens op proef, dat kan 

natuurlijk ook! Welkom! Ons seizoen loopt globaal 
van de startzondag tot Pasen. We komen samen in 

Kerkelijk Centrum Irene op woensdagmorgen, om de veertien dagen, van 9.45 
uur tot ca. 10.45 uur. 

 

Onze eerste bijeenkomst is op woensdag 4 oktober 2023, als startthema willen 
we dan samen nadenken en praten over: “Overal is God”. 

Gespreksleider: ds. Johan Antonides. 
 

 

mailto:riettekaas@hotmail.com


 

Vrouwencontactgroep “Dient de Here” 

 
Eens in de veertien dagen komen we op de donderdagavond vanaf 19.30 uur 

bij elkaar in Kerkelijk Centrum Irene in zaal 2. Doorgaans bestaan de avonden 
vóór de pauze uit het bespreken van een Bijbels onderwerp of een actueel 

onderwerp. 
Na de pauze hebben we een vrije bijdrage in de vorm van een puzzel, spel of 

iets dergelijks, gevarieerde onderwerpen dus. Naast al het serieuze dat gedaan 

wordt, spreken gezelligheid en de onderlinge contacten ook een woordje mee! 
De groep kent 14 leden, een grotere groep zou mooi zijn dus……. 

nieuwe leden zijn altijd van harte welkom! 

 
Onze eerste avond in het nieuwe seizoen is op 

donderdag 5 oktober 2023. 
 

Wilt u meer informatie?  Zoek dan contact met: 
. Hennie Gielians – 06 - 3027 1761 of 

. Louise Dubbink – 06 - 4831 8971   

 

 

                               Vrouwengroep “Ruth” 

 

We komen ééns in de veertien dagen bij elkaar in Kerkelijk Centrum Het Anker, 

op woensdagavond vanaf 19.30 uur. Een gezellige groep van ongeveer 40 à 45 
leden. Vóór de pauze staat de Bijbel centraal en daarna hebben we zeer 

gevarieerde onderwerpen. Nieuwe leden zijn van harte welkom, u kunt altijd 
een keer komen kijken, om de sfeer te proeven en daarna te beslissen of het 

óók voor u iets is………………………. 

 
Het programma voor ons nieuwe seizoen werd in april al met ons gedeeld en 

ziet er veelbelovend uit. Onze eerste bijeenkomst van seizoen 2023-2024 staat 
gepland op woensdagavond 13 september 2023. 

 
 Onderling houden we als groep contact via de “Ruth”- groepsapp. Het 

bestuur houdt ons op de hoogte als er tussentijds mededelingen zijn over 

lief & leed, wijzigingen, aanvullende informatie etc.  

 
 Voor informatie of aanmelden om kennis te maken kunt u contact 

opnemen met de secretaresse, mevr. Hennie Dooyeweerd-Boes, te 

bereiken via: 0546-642674. 

 
 
 



 
THEMA-AVONDEN 
De avonden beginnen steeds om 20.00 uur, inloop 19.45 uur. (de 
avonden, incl. koffie of thee worden u gratis aangeboden) 

 

Maandag 16 oktober 2023 

 
Sprekers:      ds. Herman Koetsveld en dhr. Enis Odaci 

Plaats:          Kerkelijk Centrum Irene 

 

Thema: “Spiegelreis”” 
In het boekproject “Spiegelreis” (2019) gaan moslim Enis Odaci en christen 
Herman Koetsveld met een open blik en notitieblok in de hand op reis door 

Nederland. Ze bezoeken elkaars geloofsplekken 

en gaan op zoek naar de overeenkomsten en de 
verschillen. Het is een reis vol verbazing, 

ongemak en ontroering. Herman gaat onder 
andere in gesprek met queer moslims en de imam 

van de Sultan Ahmet-Moskee in Zaandam. Enis 

bezoekt onder meer de Gereformeerde Gemeente 
te Dordrecht en een Benedictijns klooster. 

 
Uit hun bespiegelingen blijkt dat er niet zoiets is als de Islam, of het 

Christendom. Ook wordt duidelijk hoe belangrijk het is om over grenzen heen 
te kijken en zonder vooroordelen in gesprek te gaan. Zo wordt hun gespiegelde 

reis een hoopvolle reis naar de toekomst. 

 
Enis Odaci is voorzitter van de Stichting Humanislam en hoofd online van 

Volzin magazine. Herman Koetsveld is protestants theoloog en predikant voor 
de Westerkerk in Amsterdam. Koetsveld en Odaci bouwen bruggen tussen 

religies via lezingen, publicaties, boeken en persoonlijke ontmoetingen met hun 

Stichting Koetsveld & Odaci. Tijdens de lezing vertellen zij hoe ze in 2019 in 
contact met elkaar zijn gekomen en hoe hun geloofsgesprek zich heeft 

ontwikkeld in de loop der jaren. Hoe hebben zij 
de ogenschijnlijk onoverkomelijke verschillen 

tussen Christendom en Islam weten om te 

zetten in een constructieve dialoog?  
 

Koetsveld en Odaci houden van een open 
gesprek en schuwen de schurende vragen niet. 

Wees dus van harte welkom tijdens hun lezing, 
die persoonlijke verhalen, theologische 

bespiegelingen en ook veel humor zal 

bevatten. 
 

 



 
Dinsdag 21 november 2023 

Thema: “St. Manna / Het Lichtpunt” 

Plaats: Deze avond bent u van harte welkom in 
gebouw ‘De Linde’, Linderveld 4a in Vroomshoop voor een presentatie, 

rondleiding  en voorlichting over een aantal stichtingen die hier onderdak 
hebben, de Stichting Voedselbank Twenterand Manna, Stichting Manna dat 

bestaat uit Manna Fashion en Manna Happy Kids en Stichting Lichtpunt 
Twenterand.  

 

Stichting Voedselbank Twenterand Manna 
‘Aan het eind van mijn geld nog een stukje maand over’. Een uitdrukking die u 

vast wel bekend in de oren klinkt. Armoede in Nederland wordt vaak ontkend, 
want niemand hoeft in dit land arm te zijn. Er is een sociaal minimum, er zijn 

toch voorzieningen waar men gebruik van kan maken om rond te kunnen 

komen. Toch kan het gebeuren dat mensen in financiële onzekerheid komen. 
Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van echtscheiding, verlies van baan door 

faillissement of ontslag, ziekte, verslavingen of gewoon door domme pech. 
“Ik zie weer een lichtpuntje”, zei één van onze cliënten. “Na een echtscheiding 

kwam ik in de problemen. Ik werk 60 uur in de week, maar houd er niks aan 
over”, vertelt hij. Toegeven dat hij het niet meer redde was niet makkelijk.  

 

Vooral het onbegrip en de vooroordelen in de samenleving doen hem pijn. 
Schaamte weerhield hem er bijna van hulp te zoeken. Maar hij is blij dat hij nu 

ondersteuning krijgt. “Het is fijn dat ik nu geholpen wordt, het geeft rust. 
Hopelijk red ik het binnenkort zelf weer”. Zomaar iemand uit onze omgeving 

waarbij de nood hoog is en een boodschappenpakket en andere ondersteuning 

geen luxe maar noodzaak zijn! Stille armoede kan alle positieve gedachten uit 
het hart verdringen. Niet mee kunnen doen, betekent eigenlijk dat je niet 

helemaal mens bent! Door mensen te helpen willen wij ze weer hoop geven 
voor de toekomst en zin in het leven.  

 

Aan anderen geven is uiteindelijk het beste wat je aan jezelf kunt geven 
Stichting Voedselbank Twenterand Manna heeft ten doel alle inwoners van de 

gemeente Twenterand, die door omstandigheden onder het sociaal minimum 
terecht zijn gekomen, tijdelijk te ondersteunen in de basisbehoeften. 

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet aan bepaalde 
voorwaarden worden voldaan. Bij de toekenning van een boodschappenpakket 

hanteren wij de criteria zoals vastgesteld door Voedselbanken Nederland.  

Website: www.voedselbanktwenterand.nl.  
Contact: info@voedselbanktwenterand.nl, telefoon: 06-12468888 

Als iemand in aanmerking wil komen voor ondersteuning met een 
boodschappenpakket, dan kan dit worden aangevraagd via 

aanvraag@voedselbanktwenterand.nl of via het bovenstaande nummer. 

 
 

http://www.voedselbanktwenterand.nl/
mailto:info@voedselbanktwenterand.nl


 
Manna  Fashion: 

Hulp aan gezinnen door het verstrekken van gratis (tweedehands) 

kinderkleding. Manna Fashion biedt gezinnen de mogelijkheid om gratis kleding 
en daarbij behorende accessoires uit te zoeken in de Manna Fashion winkel. 

Gezinnen die zijn aangemeld bij Voedselbank Twenterand Manna komen 
automatisch in aanmerking om gebruik te maken van Manna Fashion. Maar 

ook gezinnen die op bijstandsniveau leven kunnen in aanmerking komen.  

 
Voor de aangemelde cliënten is er op dinsdag- en woensdagochtend een vrije 

inloop van 09.30 tot 11.30 uur. In de schoolvakanties is Manna Fashion 
gesloten. Gezinnen kunnen, verdeeld over drie maanden, per kind een basis-

set kleding uitzoeken. Inbreng van tweedehands of nieuwe kleding en 
schoenen (niet versleten of afgetrapt) en bijbehorende artikelen kan tijdens de 

openingstijden van Manna Fashion. 

 
Manna Happy Kids 

Voor veel kinderen is het de normaalste zaak van de wereld om een cadeautje 
te krijgen met verjaardagen en Sinterklaas. Maar wat als je opgroeit in een 

gezin waar absoluut geen geld is voor een verjaardag en de ouders niet 

kunnen uitleggen waarom Sinterklaas ook dit jaar niet langs komt!  
Met Happy Kids zorgen we ervoor dat kinderen kunnen trakteren op hun 

verjaardag en een klein cadeautje krijgen en zorgen we voor een verrassing 
met Sinterklaas. Gezinnen die zijn aangemeld bij Voedselbank Twenterand 

Manna of alleen bij Manna Fashion komen automatisch in aanmerking voor 
Manna Happy Kids. Voor kinderen van de basisschool is er een Happy Kids 

doos, voor kinderen van 13 tot 18 jaar is er een partybox.  

Website: www.voedselbanktwenterand/Fashion of Happy Kids, contact: 
mannafashion@voedselbanktwenterand.nl of tel. 06-42373510 

 
Stichting Lichtpunt 

Lichtpunt Twenterand wil het ontstaan, de instandhouding en het terugkeren 

van verslaving voorkomen. We hebben aandacht voor jouw persoonlijke 
verhaal en kijken ook naar je omgeving. Samen zoeken we naar passende 

oplossingen. Lichtpunt Twenterand acteert vanuit een christelijke identiteit. 
Juist die identiteit maakt dat wij er onvoorwaardelijk voor iedereen zijn. Wij 

zetten sterk in op voorlichting en preventie, omdat voorkomen beter is dan 

genezen. Ook bieden wij nazorg door middel van ons Buddyproject. Daarnaast 
begeleiden wij familieleden en direct betrokkenen van verslaafden. We zien dat 

de lokale gemeenschap nodig is om verslavingsproblemen het hoofd te kunnen 
bieden. Wij werken dan ook veel samen met lokale inwoners, vrijwilligers en 

partners. Meer informatie op www.lichtpunt-twenterand.nl 
Contactgegevens: info@lichtpunt-twenterand.nl of tel. 06- 1991 6786. 

In samenwerking met St. Voedselbank Twenterand Manna en Stichting BOOT 

is het project Vroeg signaleren Twenterand opgezet. Kijk voor meer informatie 
over dit project op: www. vroegsignalerentwenterand.nl/ 

 

http://www.voedselbanktwenterand/Fashion
mailto:mannafashion@voedselbanktwenterand.nl
http://www.lichtpunt-twenterand.nl/
mailto:info@lichtpunt-twenterand.nl


 
Dinsdag 16 januari 2024 

 

Spreker:     dhr. Gert Schouten (jeugdwerkbegeleider en trainer) 
Plaats:        Kerkelijk Centrum het Anker 

 
Thema: “Geloofsopvoeding thuis en opvoeden in geloof´ 

Ouders/verzorgers hebben meer invloed op de geloofsontwikkeling van hun 

kinderen dan het jeugdwerk in de kerk. Dat geldt niet alleen voor jonge 
kinderen, maar ook voor tieners en zelfs voor jongvolwassenen. Tegelijkertijd 

merk je dat het voor veel ouders/verzorgers een groot avontuur is om invulling 
te geven aan de geloofsopvoeding thuis.  

 

In deze themabijeenkomst willen we ervaringen, met kennis van, en inzicht in 
de geloofsopvoeding thuis centraal zetten. De manier waarop je zelf het geloof 

hebt meegekregen en nu nog steeds beleeft is waardevol. Het is fijn als je dat 
aan je eigen kinderen kunt laten zien. Maar hoe doe je dat?  

 
Tijdens deze themabijeenkomst ga je ook met andere ouders van 

kinderen/jongeren in gesprek over de geloofsopvoeding thuis en denk je na 

over de manier waarop je dit kunt vormgeven samen met je kinderen. 
 

Onderwerpen en vragen die tijdens deze themabijeenkomst aan de orde 
komen zijn: 

 Hoe doe je dat eigenlijk, geloofsopvoeding en opvoeden in geloof?  

 Waar begin je?  

 Wat wil jij meegeven? Waar sta jij? 

 Geloofsopvoeding & 4 x V: Vertellen, Voorleven, Verbinden en 

Verzorgen 

 Welke hulpmiddelen zijn er?  

 Wat kan de kerkelijke gemeente hierin betekenen? 

 Mogelijkheden voor thuis? 

 Wat gaat lekker, wat niet?  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

“Geloofsopvoeding is een ontdekkingstocht, een tocht die je als 
ouder/verzorger niet zonder bagage begonnen bent”. 

 

 



 
Maandag 19 februari 2024 

 

Spreker:    dhr. Kees Dinkla 
Plaats:      Kerkelijk Centrum Irene 

 
Thema: Armenië en de Ararat 

 

De besneeuwde berg Ararat in het oosten 
van Turkije is wereldberoemd: voor joden, 

christenen en moslims is het een plek van 
bijzondere betekenis. In de geschriften 

van de Abrahamitische godsdiensten staat dat duizenden jaren geleden Noach 
met zijn befaamde ark strandde op de top van de Ararat. De scheepsbouwer, 

zijn familieleden en de dieren die hij redde bevolkten de wereld vanaf de berg 

opnieuw, nadat de wateren van de zondvloed terugtrokken. Dat is één van de 
redenen waarom Armeniërs de Ararat in het Armeens ‘Masis’ noemen: de 

moederberg. 
 

Voor Armeniërs – die overwegend christelijk zijn – over de hele wereld heeft de 

Ararat nog een specialere betekenis dan voor andere volkeren die christelijk, 
joods of islamitisch zijn. De berg vormde 

eeuwenlang het hart en het bekendste 
geografische kenmerk van het koninkrijk 

Armenië. Nota bene het eerste christelijke 
koninkrijk op aarde. In de loop van de 

Middeleeuwen verloren de Armeniërs hun eigen 

onafhankelijke land, maar bleven nog 
honderden jaren rondom de Ararat wonen. Tot 

de Armeense genocide tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Daarna woonden er ten westen 

van de berg geen Armeniërs meer: zij waren 

door de regering van het Osmaanse rijk 
weggevoerd en uitgemoord. De Ararat werd 

onderdeel van de Turkse Republiek, de 
opvolger van het rijk van de Osmaanse 

sultan. Ten oosten van de Ararat woonden 

er nog wel Armeniërs, in de Sovjet-deelstaat Armenië. Na het uiteenvallen van 
de Sovjet Unie werd het een eigen land. Vanuit de Armeense hoofdstad 

Jerevan kijk je uit op de besneeuwde pieken van de Ararat, maar voor 
Armeniërs is het lastig de voor hun heilige berg te bezoeken.  

Historicus Kees Dinkla neemt u mee op een reis door de geschiedenis van de 
Armeniërs en het Armeense koninkrijk. Hij zoomt daarbij in op het belang van 

de berg Ararat en het christelijke geloof bij het in stand houden van de 

Armeense identiteit. Tijdens de opkomst van het christelijke koninkrijk Armenië 
in de late Oudheid en vroege Middeleeuwen, maar ook in de periode daarna, 

toen ondernemende Armeniërs uitzwermden over de hele wereld.  
 

     De Armeense koning Trdat     
III, de eerste christelijke monarch 



 

Maandag 18 maart 2024  
 
Spreker:     dhr. Bert Oude Engberink 
Plaats:        Kerkelijk Centrum het Anker 

 
Thema: “Joodse Spijswetten” 

Van moederszijde stamt Bert Oude Engberink (1960) 

uit een Nederlands-Joodse familie, die al vier 
eeuwen hier geworteld is. Van oorsprong 

onderwijzer, maakt hij deel uit van het management 

op een grote basisschool in Enschede, naast zijn taak 
als ambtelijk secretaris, bij het overkoepelende schoolbestuur daar. 

  
In de jaren '80 leefde hij enige jaren in Israël, waar hij het Hebreeuws heeft 

opgepakt en sinds lang is hij voorganger in de synagoge van Haaksbergen bij 

de Liberaal Joodse Gemeente Twente en in Weesp bij de Masorti-Conservative 
Joodse Gemeente Almere-Weesp. Daarbij is hij ook voorzitter in Twente.  

Tevens is Bert penningmeester van de Stg. Vriendenkring 'Mauthausen' en 
organiseert jaarlijks in september met zijn collega-voorzitter van de Joodse 

Gemeente te Enschede de herdenking van de Twentse Mauthausenrazzia. Bert 

is oprichter en medebestuurder van de “Stolpersteine organisaties” van 
Enschede, zijn werkplaats, en tevens in Lochem, zijn woonplaats.  

  
Wie leeft vanuit de joodse traditie kan zijn of haar hele bestaan inkleden 

volgens joodse regels en gebruiken. De twee meest expliciete vormen die we 
daarvan kennen zijn de vele regels en gebruiken rondom Sjabbat, de 

wekelijkse rustdag, en daarvan afgeleid de vele Joodse feestdagen, en die met 

betrekking tot voeding. 
Het hele systeem rondom voedselvoorschriften, dat 

zijn basis heeft in bijbelse voorschriften, die verder 
werden uitgewerkt in de mondelinge leer, zoals in 

de Talmoed, kennen we onder de noemer 

'Kasjroet'. Kasjroet is een Hebreeuws woord, 
waarvan de basis 'geschikt' of 'correct' betekent. 

Wanneer iets niet geschikt is om te worden 
genuttigd wordt dat 'treife' genoemd; letterlijk 

'verscheurd'.  
Deze avond neemt Bert u mee in de wereld van toegestane en verboden 

dieren, regelgeving over slachten, gedachten over bloed en melk, maar ook 

over wijn en arbeidsrecht.  
 

 

Ons jaarlijkse uitje zal op zondagmiddag 14 april 2024 plaatsvinden met 

een bezoek aan de synagoge in Haaksbergen.  

Daarover leest u t.z.t meer in de Kerkbode. 



 
Dinsdag 9 april 2024 
 

Spreker:  ds. Frans Schipper  
Plaats:     Kerkelijk Centrum Irene 

 
Thema: “Rouwverwerking” 

 

Vroeg of laat krijgt iedereen met verlies te maken, soms verlies door de dood. 
De periode na verlies door de dood wordt rouw genoemd. 

De rouw is een tijd om het verlies te verwerken. 
 

 Hoe doe je dat, verlies verwerken? Zijn daar regels voor? 

 Kun je dat leren? Gaat dat vanzelf?  

 Is dat voor iedereen het zelfde? 

 En maakt het nog verschil of het om de dood van iemand op leeftijd 

gaat, of van een pasgeborene, of van iemand in de bloei van het 

leven? 

 Maakt het verschil of de dood lang verwacht gekomen is, of plotseling? 

Wat is eigenlijk verliesverwerking / rouwverwerking? 
Daar willen we het op 9 april 2024 over hebben. 

Ondertussen neemt u uw eigen verlies- c.q. rouwervaringen mee; 
van soms lang geleden, van misschien meer recent. 

Het raakt ons allemaal. 
 

ds. Frans Schipper Hardenberg 

 
 

 
 

 
 



 

“Bidden langs het kanaal” van 21 t/m 28 januari 2024. 

 
Evenals voorgaande jaren is iedereen weer hartelijk 
welkom in de ‘Week van gebed voor eenheid’ van 

de christenen wereldwijd.  

De start is altijd op de zondag in de derde week van 
januari. Van Vriezenveen tot Beerzerveld hopen we 

weer samen te komen.  
 

 

 
 

 
 
 
Op zondag 21 
januari 2024 
starten we met 
een gezamenlijke 
avonddienst.  
“Verbonden in 

Christus en open 

naar elkaar”.  
                                                                                

Zie voor het 
thema en de 

avonden per 

kerk/plaats de 
informatie in 

de Kerkbode.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

--INKT -- INterkerkelijke Koffieochtenden Team 

 

INKT 
 

           INterkerkelijk Koffieochtend Team 

 
 
Twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar, wordt er een 
interkerkelijke koffieochtend georganiseerd. Vrouwen uit allerlei kerken zijn 

dan welkom in een kerkgebouw in of rondom Vroomshoop. 
 

We ontmoeten elkaar, luisteren naar een spreekster en zingen. 

De bedoeling is elkaar te bemoedigen in het geloof in de dagelijkse praktijk.  
 

In het organiserende team zitten vrouwen uit de: 
-PKN te Vroomshoop 

-PKN te Daarlerveen 
-Baptisten Gemeente te Vroomshoop 

-Pinkstergemeente te Vroomshoop 

-Rooms-Katholieke parochie te Geerdijk 
-Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vroomshoop 

 
In de kerkbladen worden de data en spreeksters van tevoren bekend gemaakt. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Regina de Ruiter. 

(reginaderuiter68@outlook.com)  
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Jij had altijd al…… 
 
*Eens meer willen weten over het christelijk geloof ?                                                                                       
*De gedachte om eens na te denken over: ‘wat geloof ik nou ‘?                                                          
*Je meer toe willen wijden aan Christus.  
 
Met mensen uit je eigen regio eens nader kennismaken met het christelijk 
geloof, ga je de uitdaging aan ? Van harte uitgenodigd, en…. onze drempels 

zijn laag! 

Tien woensdagavonden van 19.00 tot 21.30 uur (+ mini weekend) trekken we 
samen op. We beginnen elke avond met een warme maaltijd, wat uitleg en 

daarna praten we na in de groep. 
                                                                                                                                                      

Onderwerpen als: Wie is Jezus? / Bidden / Leiding van God / de Heilige Geest / 
de Bijbel enz. komen aan de orde.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

De cursus is gratis, halverwege houden we een collecte. 
De cursus wordt verspreid in de regio gegeven (Kerken in Daarle, Daarlerveen 

en Vroomshoop). We starten op woensdag 27 september en eindigen op 
woensdag 6 december 2023. Het mini weekend is op vrijdagavond 3 november 

en zaterdagmorgen en -middag 4 november 2023. 

We hopen jullie op alle 10 avonden (+ mini weekend) te mogen verwelkomen!  
Meer Alpha op: alphanederland.org  Heb je nog een vraag of wil je meedoen 

mail dan naar: 
 

Roelof Hekman: verspieders.express@gmail.com                                                                             

Marieke Kok: richardmarieke@outlook.com                                                                                                      
Henk Koldenhof: h.koldenhof@hetnet.nl                                                                                                              

Fokko Stalman: info@fokkostalman.nl                                                                                                                      
Miny Veldman: m_veldman@live.nl  
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In beide kerken beschikken we in de hal over een lectuurtafel. Ook in het 

komende winterseizoen bieden we interessante artikelen uit landelijke of 
regionale kerkbladen daar aan. 

 

Alle bladen, folders en andere informatie kunt u vrij meenemen. 
 

 
 

Tot besluit: 

 
We hopen dat de onderwerpen van de thema-avonden uw interesse en 

nieuwsgierigheid wekken en dat velen in het komende seizoen één of 
meerdere thema-avonden bezoeken. Actief deelnemen aan het speeddaten of 

één van de samenkomsten bevelen we natuurlijk óók van harte aan.  
 

Heeft u opmerkingen, suggesties over thema-avonden 

voor een volgend seizoen, of kritiek? Laat het ons weten! 
De voorzitter of de secretaris zullen het zeker noteren en 

meenemen naar een volgende vergadering van de 
commissie. 

 

  
 

Wij wensen iedereen een leerzaam en onderhoudend winterseizoen!     
De commissie Ontmoeting & Inspiratie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

commissie Ontmoeting & Inspiratie 

 
 

 
Voorzitter: Harry Lantink,  Schoolstraat 63,  0546-643128 

Mail:  hlantink@hotmail.com 
 
Secretaris: Hans Nieboer, de Nijverheid 31d,  0546-643384 

Mail:  nieboerhans@gmail.com 
 
Leden:   
Jeanine de Jong-Dekker,  Wilgenhoek 11, 0546-645740 

Mail:   jenjmdejong@gmail.com  

 
Riëtte Kaas-Kroese,  Oranjestraat 5, 0546-645981 

Mail:   riettekaas@hotmail.com   
  

Johan Kroese,  Hoofdstraat 54, 0546-641787 

Mail:   theakroese@outlook.com  
 
Alie Netters-Braakman,  Beukenhoek 14, 0546-642946 
Mail:   nettersalie@gmail.com     

 
Anita Timmer,  Boegstaete 4, 06-57578380   

Mail:   anitatimmer@planet.nl 
 
 

Adviserend lid: 
ds. Johan Antonides,  Boshoek 45, 0546-646629           

Mail:   ja.ant.58@gmail.com 
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Zomerweg 17, Den Ham  (0546) 672 555

Elektra - Gas - Water
Centrale verwarming - Airco
Dakbedekking - Betonboren

Onderhoud & Verhuur
van cv-ketels

Dalfsen l Gramsbergen l Kampen l Vriezenveen

Bedrijfsweg 9 - 7671 EG Vriezenveen
Telefoon (0546) 64 33 55
Internet: www.morrenhof-jansen.nl

Hoofdweg 95  |  7676 AC Westerhaar
Tel. : 0546 658 320

www.klostweewielers.nl
info@klostweewielers.nl

Voor al uw boeken, wenskaarten, 
tijdschriften, kranten en cadeau 
artikelen

Julianaplein 70 - Vroomshoop 
Telefoonnummer : 0546-646285

Volg ons ook op Facebook: Bruna Vroomshoop 



Kerkelijk Centrum Het Anker

Hoofdstraat 35

7681 DJ Vroomshoop

0546-433 088

Kerkelijk Centrum Irene

Julianastraat 27

7681 AL Vroomshoop

0546-642 365

info@protestantsvroomshoop.nl    |   www.protestantsvroomshoop.nl

Op de hoogte blijven van activiteiten die worden georganiseerd?
Scan de onderstaande QR-code!

U / jij ontvangt alleen berichten ter informatie.
Reageren is niet mogelijk.

 

commissie Ontmoeting & Inspiratie 


